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De wereld is vaak een onzekere plek. Of het nu gaat 
om oorlogen en crises die steeds dichterbij lijken te 
komen, grote maatschappelijke kwesties, waarin we 
soms lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, of 
persoonlijke uitdagingen; onze weerbaarheid lijkt 
steeds meer op de proef gesteld te worden.

Veerkracht
Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn, is het belangrijk 
ons niet uit het veld te laten slaan. We moeten juist onze 
veerkracht laten zien en oplossingen zoeken, zodat we 
ons kunnen aanpassen. Veerkracht is niet alleen de kracht 
om door te gaan als het moeilijk wordt. Het betekent ook 
beter voorbereid zijn op wat er komen gaat. 

Dat begint met zorgen dat je een noodpakket in huis hebt. 
In een goed noodpakket zit water, houdbaar voedsel en 
een zaklamp – dingen die ons fysiek helpen overleven. 
Maar echte veerkracht gaat verder. Het gaat ook om 
mentaal voorbereid te zijn.

Mentaal ‘noodpakket’
De carnavalstraditie vormt een geweldig mentaal 
‘noodpakket’. Carnaval biedt ruimte voor ontspanning, 

plezier en verbinding. Het verlicht zorgen, geeft nieuwe 
energie en versterkt de mentale veerkracht. Het samen 
vieren biedt ook sociale steun, iets wat in moeilijke tijden 
van cruciaal belang is voor het verwerken van emoties. 
Carnaval is een soort ‘mentale reset’. Het geeft een moment 
van opluchting en verbinding. Het helpt ons om beter om 
te gaan met de uitdagingen van het leven.

Verbonden als gemeenschap
Deze mentale tools zijn minstens zo belangrijk als de 
fysieke dingen die we bewaren voor noodsituaties. Want 
het zijn juist de mentale kracht en de steun van onze 
gemeenschap die ons helpen. Laten we daarom carnaval 
gebruiken om onze veerkracht te vieren. Laten we samen 
lachen, samen ondersteunen en samen sterker worden. 
Want door elkaar te helpen, bouwen we niet alleen aan 
onze fysieke kracht, maar ook aan een sterkere, meer 
verbonden gemeenschap.

Ik kijk ernaar uit om op 14 februari 2025 de sleutel van de 
stad Naarden te mogen overhandigen aan Prins Ravel LX 
Michel Hartong en Jeugdprins Dante. Ik wens alle leden 
van de Vestingnarren een prachtig, krachtig en inspirerend 
carnavalsseizoen toe!

Tot in het Wallegat!

Han ter Heegde
Burgemeester Gooise Meren

VOOR VEERKRACHT EN VERBONDENHEID

Carnaval:  
het mentale  
‘noodpakket’

“Carnaval biedt ruimte 
voor ontspanning”
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Deze leus geeft het gedachtengoed weer van onze 
Ere-Voorzitter Hans Kelderman die helaas recentelijk 
in september is overleden. Hij gaf vanaf de oprichting 
50 jaar lang leiding aan de carnavalsvereniging De 
Vestingnarren uit Naarden en was de drijvende 
kracht die het carnaval in Naarden op de kaart heeft 
gezet. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor alles wat 
hij voor onze vereniging heeft gedaan.

Carnaval in Naarden bruist nog steeds en de carnavals­
vereniging is er trots op dat zij vele mensen met een 
carnavalshart een feestje kunnen bieden. Het is een 
feest voor jong en oud. Het is werkelijk uniek te zien 
dat 3 generaties plezier beleven tijdens onze feesten in 
het “Wallegat”. Tijdens het carnaval krijgt Naarden deze 
naam. Dit jaar is er zelfs een “Wallegat” vlag geïntroduceerd, 
waarvan details elders in dit magazine te lezen zijn. Net als 
in vele andere Carnavalssteden vinden wij dat Naarden hier 
rijp voor is. Tijdens het carnaval hopen wij deze kleurrijke 
vlag veelvuldig in Naarden te zien wapperen.

Ieder jaar kiezen wij een nieuwe Prins Carnaval met de naam 
Ravel. Medio november hebben onze Ravel LX (60) bekend 
gemaakt, die een heel seizoen lang de scepter zwaait. 
Dit seizoen is het voor mij als voorzitter extra bijzonder 
omdat het mijn zoon Michel Hartong is geworden. Samen 
met zijn adjudanten, Dylan Smit, Sander  Berkhout en 
Nick de Haan zullen zij het boegbeeld zijn tijdens het 
komende carnaval. Ook is het heel bijzonder dat mijn 
kleinzoon Dante de Jeugdprins is geworden van de 
Vestingnarren. Hij wordt hierin ondersteund door adjudant 
Sam Berkhout. Natuurlijk zullen zij allen begeleid worden 
door de Raad van Elf sr., Jeugd Raad van Elf en maar liefst 
3 groepen Vestingsterren.(Dansmariekes)

Carnaval is een feest van kleur, muziek en verbondenheid – 
maar bovenal is het een feest dat alleen mogelijk is dankzij 
de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. 

In Naardens 
oude Veste

Achter elke versierde feestlocatie, optochtdeelnemer, 
muzikale noot en gezellige activiteit staan mensen die hun 
vrije tijd besteden aan het organiseren, bouwen, versieren 
en coördineren en die natuurlijk zelf ook mee participeren 
in een geweldig carnavalsfestijn. Zo hebben de Vesting­
narren een eigen bouwploeg “De Boshut” genaamd voor 
hun optocht wagens en vele groepen uit Gooise Meren en 
zelfs daar buiten zijn actief om met plezier deel te nemen 
aan de jaarlijkse carnavalsoptocht.

Zonder al deze vrijwilligers zou carnaval simpelweg 
niet bestaan. Hun inzet zorgt ervoor dat tradities levend 
blijven en wij ons even kunnen verliezen in vrolijkheid en 
saamhorigheid. Wat dit nog mooier maakt, is dat deze 
vrijwilligers hun werk niet alleen doen uit plichtsbesef, 
maar vooral omdat ze er plezier in hebben. Samen lachen, 
samenwerken en iets moois neerzetten geeft een gevoel 
van trots en voldoening dat elk jaar weer terugkomt 
zodra de eerste carnavalsklanken klinken. Dankzij deze 
enthousiaste en toegewijde mensen blijft carnaval een 
feest vóór en dóór de gemeenschap.

Wij kijken uit naar de feesten die de komende weken 
zijn georganiseerd. Niet alleen voor onze leden, maar 
ook de gezellige avonden of middagen die gepland 
staan voor de speciale doelgroepen, zoals ons Kinder­
carnaval, G  carnaval,  66+ carnaval en natuurlijke is er 
weer een grootse Carnavalsoptocht waarna Prins Ravel 
LX en Jeugdprins Dante de sleutels van de Stad zullen 
ontvangen  van de burgemeester in het Huis van de 
Stad Naarden. Over al onze evenementen is elders in dit 
magazine meer informatie te vinden. Ik wens jullie allen 
veel carnavalsplezier en wil eindigen met de bekende leus: 

In Naardens oude Veste is en blijft Carnaval het Beste!

Alaaf, jullie voorzitter
PAUL HARTONG

IS CARNAVAL HET BESTE

“Carnaval is een feest 
van kleur, muziek en 
verbondenheid”

“Samen lachen, 
samenwerken en iets 
moois neerzetten”
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In memoriam
OUD PRESIDENT EN ERE-VOORZITTER HANS KELDERMAN

Verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij 
heeft betekend voor onze carnavalsvereniging 
de Vestingnarren, hebben wij afgelopen september 
afscheid moeten nemen van één van de oprichters, 
oud President, Ravel XVIII en Erevoorzitter.

Nog voor de oprichting van onze vereniging, was het Hans 
Kelderman die van alles wat maar te vieren viel een feest 
wilde maken. Vanuit de organisatie van twee winterse 
dansavonden met prijzen voor de best gekostumeerden, 
ontstond bij Hans het idee om deze feestvreugde nog 
groter en nog gekker te maken. Er moest in Naarden een 
carnavalsvereniging opgericht worden.

Samen met An Hartong en Rob Pronk werd een start 
gemaakt met de oprichting van carnavalsvereniging de 
Vestingnarren. Hans verstond in de jaren die volgden de 
kunst om zeer prettig gestoorde leden om zich heen te 
verzamelen, die samen met hem het Feest der Zotten in 
Naarden hebben laten uitgroeien tot het feest dat wij nu 
jaarlijks vieren.

Tussen een Raad van Elf en jaarlijks een nieuwe Ravel als 
schertsfiguur, was Hans het absolute boegbeeld van onze 
vereniging. Onder zijn bezielende leiding werd Naarden 
op steeds grotere wijze getrakteerd op een heuse optocht, 
meerdaagse feestavonden in Concordia, De Jachthaven 
van Naarden en de Sprong. Om vervolgens ook nog 
eens tweejaarlijks uit te pakken met een Pronkzitting in 
de Lunet.

Met al zijn energie, inspiratie, leiderschap en inzet heeft 
hij zoveel mensen plezier laten beleven om zich op vele 
momenten onbezorgd te kunnen laten voelen. Hij heeft 
het carnaval tot in de vezels van de stad Naarden laten 
doordringen. Voor ons allen een geschenk van onschat­
bare waarde. Wij bedanken hem hiervoor met een hele 
diepe buiging.

Een zeer ingetogen 3x Naarden Alaaf 
Carnavalsvereniging De Vestingnarren
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Kalender

Lieve Narren en Narinnen,
Of u nu al maanden zit te wachten op de nieuwe editie van 
dit magazine of vol verbazing voor het eerst dit magazine 
doorbladert: Wij hopen dat u met veel plezier en een lach 
dit magazine leest.

De confetti ligt alweer klaar, de pakken zijn afgestoft en 
de polonaises oefenen we stiekem al in de woonkamer 
– het is weer zover: carnaval komt eraan! En wat hebben 
we er zin in!

Na een jaar vol serieuze zaken is het tijd om de boel even 
lekker op z’n kop te zetten. Want als de Vestingnarren 
losgaan, dan weet je dat het feest is. In deze editie van 
ons carnavalsmagazine blikken we vooruit op alles wat je 
niet wilt missen: van kindercarnaval tot de optocht, van 
66+ carnaval tot de thema feesten.

We nemen u ook mee achter de schermen bij onze 
fantastische vrijwilligers, die met hart en ziel werken 
aan het mooiste feest van het jaar voor jong en oud. En 
natuurlijk ontbreken de smakelijke anekdotes, foto’s van 
vorig jaar en een vleugje nostalgie niet.

3x Naarden alaaf
redactie van de Vesting Nar

Carnavalskalender
zaterdag 10 januari 2026, playbackshow

zaterdag 24 januari 2026, bierfest am wallegat

vrijdag 6 februari 2026, jeugdavond

zaterdag 7 februari 2026, g-carnaval

zondag 8 februari 2026, kindercarnaval

donderdag 12 februari 2026, 66+ carnaval

zaterdag 14 februari 2026, optocht

zondag 15 februari 2026, carnaval in de vesting

maandag 16 februari 2026, rose montag

dinsdag 17 februari 2026, blauwe dinsdag

de volgende jaren
06-02-2027	| 09-02-2027	 carnaval 2027
26-02-2028	| 29-02-2028	 carnaval 2028
10-02-2029	 | 13-02-2029	 carnaval 2029
02-03-2030	| 05-03-2030	 carnaval 2030
22-02-2031	 | 25-02-2031	 carnaval 2031
07-02-2032	 | 10-02-2032	 carnaval 2032
26-02-2033	 | 01-03-2033	 carnaval 2033
26-02-2033	 | 01-03-2033	 carnaval 2033
18-02-2034	 | 21-02-2034	 carnaval 2034
03-02-2035	 | 06-02-2035	 carnaval 2035

van de
redactie

Redactie 
commissie  
Vesting Nar
Pieter Bierlaagh,
Bas Dekker,
Mariët van Herwijnen - 
Huibers,
Marcia Modderaar,
Anouk Sonderman,
Tobias Veenendaal &
Ellen Wingelaar.

“Want als de Vesting­
narren losgaan, dan 
weet je dat het feest is.”
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Kennis
maken
met
RAVEL LX
naam:	 Michel Hartong
geboorte datum:	 08-02-1983
woonplaats:	 Naarden
getrouwd met: 	 Niki Hartong
vader van:	 Trevor, Maeve, Tommy en Lily*
beroep: 	 Head of Wholesale



carnavalsvereniging de vestingnarren

wist je dat?
1	 De Hoogheid de tweede Prins Ravel is die ook 

Jeugdprins is geweest.
2	 Hij op 8 juli door zijn vader, onze voorzitter Paul 

Hartong, gevraagd werd?
3	 Zijn pak tot grote hilariteit leidde bij de 

Adjudanten.
4	 Hij trots is op zijn pak en dan met name op de 

broek.
5	 De Hoogheid altijd bedacht heeft dat, mocht hij 

Prins worden, hij in navolging van Ravel 22 en Ravel 
35 ook een pofbroek wilde.

6	 De blauwe kleuren van het pak gerelateerd zijn aan 
Rugby Club het Gooi te weten Koningsblauw en 
Marineblauw en het Goud naar Vuurwerk Naarden.

7	 Er een rugbybal, rugbypalen, vuurwerk en een 
libelle zijn verwerkt in het logo dat achter op het 
pak is geborduurd.

8	 Hij 11 jaar lang bestuurslid is geweest bij de 
Rugbyclub in de functie van Hoofd TC.

9	 Adjudant Dylan de zwager is van de Hoogheid.
10	 Adjudant Nick een hele goede vriend is die al 15 

jaar roept, “ik kom niet bij de carnaval maar als je 
ooit Prins wordt wil ik wel je Adjudant zijn.”

11	 Adjudant Sander de overbuurman en goede 
vriend is. 

12	 De Hoogheid op 15 nov na het fluiten van een 
rugby wedstrijd thuis is gebleven tot 20:49 uur.

13	 Hij bij het beklimmen van het hek bij het 
voetbalveld zijn hand opengehaald heeft.

14	 Dat er van alles in de verbanddoos zat maar geen 
pleisters.

15	 Hij op het nummer de Prins van de PartyfrieX door 
het papier gesprongen kwam.

16	 Zijn oma de oprichtster is van de vereniging.
17	 Zijn opa Ravel 7 was.
18	 Zijn vader Ravel 28.
19	 En hij zich nu Ravel 60 mag noemen. 
20	 Hij zich dit seizoen graag Hoogheid laat noemen. 

Ook thuis?
21	 Hij eerder pepernoten dan marsepein zal eten.
22	 Hij Zomerspelen verkiest boven Winterspelen ivm 

rugby. 

23	 Thema van zondag 15 februari Goud en Nieuw zal 
zijn.

24	 Ook dit verwijst naar Vuurwerk Naarden en een 
nieuw jaar.

25	 Alles wat er te bespreken viel gewoon via de 
whatsapp gebeurde.

26	 De Hoogheid graag trouw is aan tradities.
27	 Hij graag weer naar het dansmarieke festijn in 

Noordwijk wil met de Dansmariekes.
28	 Maar ook terug wil naar de Veste voor die 

bewoners die niet bij 66+ kunnen zijn.
29	 Hij van alle soorten muziek houdt, Hazes leuk is 

maar niet voor de hele avond.
30	 Hij fan is van het Feestteam, PartyfrieX en Gerard 

Joling.
31	 Zijn 4 belangrijkste hobbies zijn, Rugby, Rugby, 

Rugby en Wijnproeven.
32	 Hij hoopt dat Traditie en Feest hand in hand 

kunnen gaan in het Wallegat.
33	 Als u, Dave Brubeck met het nummer Take 5 hoort, 

weet u dat de avond voorbij is.

de vestingnar 15
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Er waait iets nieuws door 
het Wallegat!
De nieuwe vlag van het Wallegat is een 
vrolijk en betekenisvol symbool dat 
historie, plezier en trots samenbrengt. 
Ontworpen met oog voor detail en een 
groot carnavalshart.

De vorm
De vlag heeft zes schuine strepen, verwijzend 
naar de zes bastions van Naarden. Ze staan 66 
graden gedraaid. Een knipoog naar niet alleen 
een mooi carnavalsgetal, maar ook naar 1966; 
het oprichtingsjaar van de Vestingnarren én het 
ontstaan van het Wallegat.

De kleuren van gezeligheid in optocht! Net als 
bij de polonaise: allemaal achter elkaar, lachend, 
zingend en vol energie. Deze vrolijke kleuren 
brengen iedereen in beweging. Laten wij met 
z’n allen deze kleuren dragen. Letterlijk en 
figuurlijk.

De kleuren
De vlag bestaat uit drie kleuren, elk met hun 
eigen verhaal:

Blauw – (C 99%, M 66%, Y 0%, K 0%)

Dé kleur van C.V. de Vestingnarren en van water. 
Hoi Vesting gracht! Blauw staat daarnaast voor 

vertrouwen (...dat de Vestingnarren een mooi 
feestje bouwen) en is lekker fris.

Rood – (C 0%, M 99%, Y 99%, K 0%)

De tachtigjarige oorlog en het Spaanse huis, 
maken rood de kleur van historie. Rood staat 
ook voor energie en passie. Passie voor een mooi 
feest en natuurlijk de hoge energie die wij als 
Vestingnarren hebben!

Geel – (C 0%, M 11%, Y 99%, K 0%)

De kleur uit het wapen en de vlag van Naarden. 
Geel staat voor vrolijkheid en plezier. Want daar 
gaat het bij carnaval om?!

Wapper mee!
Laten wij de vlag met z’n allen aan de gevel 
hangen. Dan wappert het Wallegat voortaan 
vol trots en plezier. 

Bestel de Wallegat vlag nu!
300 cm x 200 cm & 150 cm x 100 cm

En natuurlijk al je accessoires in de Wallegatshop! 
www.wallegatshop.nl

Ik kan niet wachten om de vlag bij iedereen te 
zien hangen en de sjaals om de nek zien.
Bas Dekker

ALAAF!
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Narrinen en Narren,
Graag neem ik u mee in mijn avontuur 
van het afgelopen seizoen. Ik zou daar het 
volledige magazine mee kunnen vullen 
maar ga mijn best doen om het relatief 
kort te houden. En hoewel het op papier 
een lang seizoen is geweest, het is voor ons 
voorbij gevlogen! 

Ik heb eigenlijk geen idee waar ik moet 
beginnen en wat nou écht het hoogtepunt 
is geweest, maar laten we beginnen bij het 
begin en dan zien we wel waar het naar toe 
gaat met het verhaal. In den beginne was daar 
de bekendmaking tijdens het prinsenbal. Samen 
met mijn Adjudanten hadden we al bedacht dat 
we het eens anders wilden doen. Dit gebeurde 
ook doordat we niet op het podium stonden bij 
de bekendmaking maar dat we via de zijkant de 
zaal in kwamen stormen met de nodige confetti 
van alle kanten.

Wat confetti betreft was dat pas het begin, wat 
betreft de chaos en energie hadden we een 
goeie start. De sfeer zat er lekker in en mijn 
verzoek of Bob van Veen wilde komen zingen 
werd ingewilligd. Het was een  super leuke 
avond! Na een relatief korte nacht mochten we 
ons melden voor de fotosessie in de Sprong. 
Toen werd mij weer duidelijk hoe groot de 
vereniging eigenlijk is en vooral hoeveel jeugd 
er actief is. Een gevoel van trots dat ik dit jaar dé 
hoogheid mocht zijn kon ik niet onderdrukken.

Na een aantal bezoekjes aan onder andere 
de Boshut, de oud-Prinsen sociëteit, de Ere-
voorzitter Hans Kelderman, na een interview 

met het magazine én na het opnemen van 
de podcast was het tijd voor verbroederen. 
In restaurant Bordeaux was daar voor ons als 
hofhouding en de aanwezige oud-Prinsen, 
Raad van Elf, het bestuur en nog een aantal 
verenigingstijgers een leuk programma in elkaar 
gezet. Een mooie gelegenheid om elkaar wat 
beter te leren kennen. Hulde voor de organisatie 
en wat een geluk dat Bob van Veen daar ook was 
(nietsvermoedend aan het eten, maar toch weten 
te charteren om een paar nummers te zingen).

December was relatief rustig en stond vooral 
in het teken van de oliebollenparty die wij 
mochten organiseren. Dit is een traditie waarbij 
de hoogheid de vrijwilligers van de vereniging 
uitnodigt om een oliebolletje te eten en een 
borreltje te drinken. Wij hadden dit weten te 
organiseren bij Rugbyclub ’t Gooi en wat mij 
betreft was ook dit een zeer geslaagd feestje. 
De laatste vrijmibo van 2024, 3e kerstdag, de 
‘beuk de ballen uit de boom-party’ en vooral 
heel gezellig!

In januari ging de frequentie van bezoekjes, 
feestjes en andere activiteiten omhoog en 
werd het al wat drukker. De Playbackshow was 
de eerste keer dat we weer in de Sprong waren 
en wat was het leuk! De Alpenzusjes, Bennie 
Solo, De Raad van Elf en vele anderen traden 
op. Zelf had ik samen met de Vestingsterren 
een verrassingsoptreden. Niemand wist dat en 
uiteraard was het een act van Snollebollekes. 

Na een bezoekje aan de Schuimlikkers vanwege 
hun 55-jarig bestaan was het tijd voor het 
Naarden Pronkt weekend in de Lunet. Wat 
mij betreft heeft de vereniging dit evenement 
wederom naar een hoger niveau getild! Wát een 
gaaf weekend was dit en wat was de zaal onwijs 
gaaf omgetoverd tot een feestpaleis. Hulde 

prins  
ravel lixA
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“Een mooie 
gelegenheid om 
elkaar wat beter 
te leren kennen.”

“Wat was het leuk!”

aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt. 
De vrijdag, het sterrenfestival, was al heel erg 
gezellig, maar het hoogtepunt voor mij dit 
weekend was de zaterdagavond. Een heel 
mooi gevarieerd programma en wij mochten 
vanaf de bühne ‘pronken’ en toekijken hoe de 
artiesten de zaal helemaal los kregen. Met als 
afsluiter DJ La Fuente was het feest compleet! 
En op zondag was de zaal weer omgetoverd tot 
een waar kinderspektakel met springkussens en 
alles er op en er aan.

Een volgend hoogtepunt was het G-carnaval (de 
dag na de jeugdavond). Vele mensen komen hier 
naartoe om te genieten van een mooi gevuld 
programma. Heel mooi om te zien hoe puur 
deze mensen genieten van deze middag! Goud!

En na het G-carnaval ging de versnelling nog 
hoger en was het op naar het grote carnaval! De 
woensdag voorafgaand aan het grote carnaval 
was ik nog even op bezoek bij de voorzitter om 
de laatste puntjes door te nemen en voordat ik 
het wist was alles alweer voorbij. Donderdag 
66+ carnaval met een zaal vol ouderen die 
genoten van alles wat verzorgd werd. Vrijdag 
een achtbaan van bezoeken aan scholen (3 
in Naarden, 2 in Hilversum), gevolgd door een 
bezoek aan Theodotion in Laren, daarna bij Loek 
Jansen 3 uurkes veuraf meepikken en ’s avonds 
nog bijversieren in de Sprong. Een hectische dag 
en best vermoeiend maar heel dankbaar om al 
die vreugde en plezier te zien op de plekken 
waar we zijn geweest.

“Er was hier en 
daar wat confetti”

“Hoe puur deze 
mensen genieten”



de vestingnarcarnavalsvereniging de vestingnarren 19

Zaterdag begon het alweer vroeg met taart 
eten en plaatsnaambordjes ophangen. Daarna 
klaarmaken voor de optocht en dat was toch ook 
wel heel erg leuk (misschien wel hét hoogtepunt 
van de carnaval). Het weer was fantastisch, er 
waren heel veel deelnemers, er was hier en 
daar wat confetti en het was langs de kant erg 
gezellig en druk. Bij binnenkomst in de Vesting 
had ik toch wel wat kriebels en kippenvel 
momentjes, zo gaaf! Na de sleuteloverdracht en 
de 11 punten (waar we burgemeester ter Heegde 
even in verwarring wisten te brengen) ging het 
via een paar kroegen in de Vesting door naar 
de Sprong waar het ook één groot feest was!

Zondag begon met het schoonmaken van het 
stadhuis en opruimen van de ergste rommel 
die tijdens de optocht was achtergebleven. 
Om de een of andere reden was er best veel 
confetti te vinden op verschillende plekken. 
In de middag hadden we de traditionele 
kroegentocht wat door het mooie weer een 
veredelde terrassentocht werd. Lekker buiten 
in het zonnetje, biertje in de hand, muziekje van 
de dweilorkesten, genieten. Daarna hup naar de 
Sprong voor het Mega Piraten Festijn. De deur 
stond klaar op het podium, de confetti was weer 
rijkelijk aanwezig en de artiesten én het publiek 
waren fantastisch. Het eitje na afloop in het Gat 
van Naarden was ook zeer geslaagd.

Maandagochtend werd ik wakker en zocht ik 
mijn stembanden die ergens in de Sprong of in 
het Gat van Naarden moesten zijn blijven liggen. 

Ook de voetjes werden al wat gevoelig, maar 
we gingen met een mooi gezelschap lekker 
brunchen bij Stadszigt om daarna naar cafe ’t 
Sprongetje te gaan. Hier hadden de oud-Prinsen 
gezorgd voor een heerlijke Amsterdamse 
kroegsfeer met allemaal spelletjes en lekkere 
stoeltjes. Hulde! Aan het eind van de dag werd 
café ’t Sprongetje omgetoverd tot Café Tante 
Roosje en startte het avondprogramma. Één 
groot feest met nóg meer confetti dan de 
dagen ervoor. Het was een andere avond dan 
een reguliere carnavalsavond maar ik heb er 
van genoten. Het leek wel een apres-ski cafe 
met non-stop muziek en optredens! Het eitje 
bij Johan en Kirsten smaakte verrukkelijk. Sorry 
voor de confetti :-p

De blauwe dinsdag tot (bijna) slot was na de 
stunt (lees verderop meer), weer als vanouds 
lekker druk, chaotisch, veel optredens, nóg meer 
confetti, afscheid van onze top Jeugdprins Abe 
en Adjudant Ties en ons afscheid natuurlijk. Heel 
gaaf dat Vieze Jack, ondanks een valpartij de 
dag ervoor, toch ‘gewoon’ kwam optreden en 
de zaal gelijk op zijn kop zette. Daarna kwamen 
tot mijn grote verrassing de Alpenzusjes ook 
nog en ook dat was stiekem toch ook wel een 
hoogtepunt. Bij het feest van de Schuimlikkers 
waren de Alpenzusjes ook en ik vroeg hen daar 
of ze weer eens naar Naarden wilde komen én 
of ze dinsdag 5 maart al iets te doen hadden. 
Zij konden en ik wilde maar wat graag dat ze 
zouden komen, helaas kreeg ik elke keer nee te 

horen vanuit het bestuur. Maar dat ze dus tóch 
kwamen was één grote verrassing. U kunt op 
de social media van de Alpenzusjes nog een 
filmpje zien van een afterparty op de wc. Wat 
dat is? Ga vooral kijken.

En toen was het ineens voorbij en na een heerlijk 
eitje bij Marcel Weerdenburg zat het er op. De 
woensdag stond nog in het teken van napraten 
en alles weer opruimen maar toen was het toch 
écht voorbij. Ik had dit voor geen goud willen 
missen en het heeft mijn verwachtingen nog 
meer overtroffen! Wat waren we een topteam! 
Volle bak energie er in, enthousiasme, chaos, 
confetti en vooral veel, heel veel, plezier maken. 
Dat maakt carnaval zó mooi en leuk!

Gelukkig hebben we ook veel samen met 
Jeugdprins Abe en zijn Adjudant Ties mogen 
doen want dat waren ook echt toppers! Dank 
aan alles en iedereen die op wat voor manier 
dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen 
aan dit (in ieder geval voor mij) onvergetelijke 
seizoen! Een extra dikke shout out naar mijn 
Adjudanten en misschien nog wel meer naar 
onze partners die ons gesteund hebben in alles! 
Tot snel allemaal! OOHOH!

3x Naarden Alaaf!
Ravel LIX, Snollebeufekes,  
Michel Beuving

“Het leek wel een 
apres-ski cafe”

“Ik wilde maar 
wat graag dat ze 
zouden komen”

“Ik had dit 
voor geen goud 
willen missen”

Adjudant
marcA
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Het was een lang seizoen. Er was veel te doen, maar 
het vloog voorbij. Dit jaar mocht ik Adjudant zijn. Na 
een keer de Prins te zijn geweest en in de Raad van 
Elf te hebben gezeten kon ik carnaval het afgelopen 
jaar meemaken als Adjudant. We waren dit jaar met 
drie Adjudanten en dat werkte wel heel lekker.

Er waren natuurlijk veel hoogtepunten. Zoals de bekend­
making van de Prins. Toen we dwars door het publiek heen 
stormden. Of het Pronkt weekend. En wat dacht je van 
de optocht. Ik heb nog nooit zoveel confetti gegooid en 
geschoten. Ook stonden er weer zoveel mensen te kijken. 
Maar ook de momenten in de gesponsorde auto. Rijdend 
van het ene evenement naar het andere. 

In de auto met z’n vijven. Muziek op standje doof. De 
confetti door de ramen...

De Naardense en ook Hilversumse scholen zijn bezocht. De 
kroegentocht hebben we weer met veel plezier gedaan. En 
elke keer weer scheuren en lachen in de wagen. 

Natuurlijk was er het eitje eten, het appeltje, een aantal 
limoncellootjes, een polonaise hier en daar, een blauwe 
confettibom op het herentoilet, top artiesten, gefrituurd 
eten en confetti. Heel veel confetti. Had ik dat al gezegd 
dat er confetti was?

Ik wens Ravel LX en zijn gevolg veel plezier dit carnavalsjaar. 
En in de wijze worden van de grote Jeppie: scheelt mij 
weer!

Erik “Ravel LIII” Bartoo

Adjudant
Erik

Adjudant
jeroen
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Beste narren en narrinnen
Wat heb ik genoten van dit geweldige jaar. Volgens 
mij vormden we een geweldig team met het bestuur, 
de Raad van Elf, Dansmariekes en de Hofhouding 
maar natuurlijk ook met de Jeugdprins, zijn Adje, 
de Jeugdraad, de Vestingsterren (ik hoop niet dat 
ik iemand vergeet) en hebben we er voor iedereen 
een heel leuk seizoen van gemaakt met alleen maar 
hoogtepunten.

Ik zal er een paar benoemen: onze bekendmaking, de 
playback, het Naarden Pronkt weekend en het grote 

carnaval en alles maar dan ook echt alles eromheen. Ik 
ben al heel lang lid van de vereniging en dacht dat ik best 
veel wist maar dit jaar heeft zoveel duidelijk gemaakt van 
wat er allemaal speelt bij deze top vereniging. Chapeau! 

Ik wens Ravel LX en zijn gevolg net zo’n mooi seizoen toe. 
En geniet ervan. 

Groetjes 
Adje Akker
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Daar kwam het verzoek binnen of ik een stukje wilde 
schrijven over het afgelopen seizoen als Jeugd-
prins. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet want dat 
betekent dat het klaar is als Jeugdprins en ik was 
voornemens om nog een jaar Jeugdprins te worden. 
Ik zit nog in groep 8 en vind het veel te leuk, dus moet 
kunnen dacht ik. Maar helaas, het verzoek werd ne-
gatief beantwoord. In de statuten van de vereniging 
staat dat je maar één keer Jeugdprins mag zijn. 

Wat een fantastisch jaar was het. Vorig jaar heb ik jullie al 
meegenomen in de periode tot en met foto’s maken. Zo 
spetterend als het begon met mosselen eten, het vertellen, 
de onthulling etc etc bleef het ook de rest van het seizoen. 

We gingen van hoogtepunt naar hoogtepunt! Allereerst 
begonnen we met het oefenen met de Jeugdraad, Marc en 
Aaron hadden weer een hoop gekkigheid bedacht maar 
we moesten ook wel serieus aan de bak. Ze hadden een 
fantastische act bedacht en dit keer zelfs samen met de 
Dansmariekes. Alle jeugd van de Vestingnarren bij elkaar 
in een act, hoe cool! Het thema was Aladdin en Prins 
Ali werd omgedoopt tot prins Abi! Tijdens het Naarden 
Pronkt weekend mochten we de act voor het eerst officieel 
opvoeren. Tijdens de generale was het al super spannend, 
wat is die zaal groot en mooi. We mochten eerst met 
iedereen naar binnen om vanaf het podium en de bühne 
alle mensen te bewonderen. Hierdoor kregen we natuurlijk 
veel minder spanning, ahum!

Maar toen we eenmaal de zaal doorgingen was alle 
spanning weg en hebben we met z’n allen gevlamd. 
Wat ging het goed, Vestingnarren jeugd ON FIRE. Dit hele 
weekend was natuurlijk top want zondag hadden we 
kindercarnaval en daar was het superdruk, Chef Soldaat 
kwam optreden en we mochten nog een keer de act doen. 
Daarnaast moest ik mijn 11 punten opnoemen. 

Ondertussen werden Adje Ties en ik ook uitgenodigd om 
een podcast op te nemen en te vertellen over van alles 

en nog wat en zijn we bij SlamFM geweest. Dit alles was 
nog voordat het carnavalsweekend moest beginnen. En 
dan vergeet ik zelfs nog G-carnaval en de jeugdavond. Dat 
was ook vet wijs! Ik vond het superleuk dat er heel veel 
kinderen waren op de jeugdavond en dat er een bizar 
groot schuimkanon stond! Ook waren er heel veel kinderen 
uit mijn klas aanwezig, we hebben er de hele week daarna 
nog over gehad in onze klas. Samen met de Hoe-Die-
Nie’s was ik ook nog de studio ingedoken en hebben we 
een liedje opgenomen. Zelf geschreven, gecomponeerd 
en geproduceerd en ik mocht overal aan meehelpen! 
Echt een kraker is het geworden want de Wallenkraaiers 
speelden hem zelfs voor ons en het nummer is wel 5555 
keer beluisterd.

En dan was daar het carnavalsweekend. Vrijdags had ik al 
vrij want we gingen naar 5 scholen om daar het carnavals­
virus over te dragen. Dat was niet meer nodig want wat 
leeft carnaval op deze scholen! Super bedankt voor de 
uitnodigingen! Misschien was de dag wel vermoeiender 
dan een schooldag.

De dag erna was de optocht, wat had ik hiernaar 
uitgekeken. De Wallegatborden mochten we helpen 
ophangen en wij hadden worstenbroodjes meegenomen 
uit Brabant om met een goed gevulde buik de wagen op 
te gaan. Ook hier was het weer superdruk, er waren zelfs 
mensen uit Brabant en België om de optocht te bekijken. 
Omdat de muziek een aantal keer uitviel moesten we 
extra hard zingen om het te compenseren, we hadden 
geen stem meer over. In het gemeentehuis kregen Ties 
en ik onze eigen sleutel van de kinderburgermeester. Die 
hebben we met ons leven bewaakt. Na de optocht hadden 
we met Het Feestteam nog een groot feest in de Sprong en 
zijn we uiteindelijk moe en voldaan richting huis gegaan. 

Zondags was ik met een aantal Rv11 leden en Marc en 
Aaron mee naar Prinsenbeek, ik weet niet of dat wel mocht 

jeugdprins
abeA

FS
CH

EI
D

“Echt een kraker is 
het geworden”

“Er waren zelfs mensen 
uit Brabant en België om 
de optocht te bekijken.”
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als Prins maar als de begeleiding van de Jeugdraad er is en 
een aantal RV11 leden er zijn, mag ik daar ook wel in mijn 
Brabantse jasje zijn. Maar denk dat ik dit wel heb verpest 
voor de volgende Jeugdprinsen want de heren drinken 
nog steeds bier met confetti. (Was een leuk grapje he.)

Maandag was gewoon een schooldag voor mij, wie 
heeft dat verzonnen? Waarom kan ik niet gewoon door 
carnavallen? In mijn carnavalsroes zat ik in de school­
banken en op elke som die we kregen was het antwoord 
11 of een veelvoud daarvan. En het dictee bestond uit 
woorden als Alaaf, carnaval, Dansmariekes etc etc.

Dinsdag mochten we nog een keer naar de Sprong maar 
niet voordat we de stunt hadden gedaan. Ties en ik waren 
de enige twee kinderen en dat maakte het heel speciaal. 
We hebben de middag heerlijk doorgebracht op de 
bühne en op het podium. Vieze Jack gezien maar ook de 
Alpenzusjes. Wat supertof was dat de Alpenzusjes bij ons 
officiële afscheid gewoon met ons het podium op zijn 
gegaan, dat was nog nooit gebeurd. Dat ik het niet leuk 
vond dat het afgelopen was, heeft iedereen wel gezien. De 
tranen waren niet alleen van verdriet maar ook van geluk 

want wat hebben jullie er voor ons een fantastisch carnaval 
van gemaakt. VESTINGNARREN ENORM BEDANKT!!! Toch 
wil ik een aantal mensen nog apart bedanken. Prins Ra­
vel de 59ste en zijn Adjes: jullie waren fantastisch en wat 
hebben jullie goed voor ons gezorgd en ons overal bij 
betrokken. Zonder jullie was het nooit zo’n groot feest 
geweest. Super bedankt!!! Marc en Aaron, toppers zijn 
jullie. Bedankt dat jullie ons hebben gekozen en bedankt 
voor alles dit seizoen. En onthoud, ik wil nog wel een 
keer invallen ofzo. Teun, Sjoerd, Marlie, Annette, Puck, 
Eline, Mirthe en papa bedankt voor de support en het 
fantastische seizoen! 

Maar als allerlaatst en belangrijkste mijn Adje Ties! Wat 
waren wij een top duo. Ik vond het superfijn om dit samen 
met jou te mogen doen. Ik had geen betere Adjudant 
kunnen wensen. Ik blijf dit de rest van mijn leven 
herinneren en later als we groot zijn en in de zaal staan 
zullen de sterke verhalen van ons seizoen vast regelmatig 
langskomen! 

Groetjes, 
Jeugdprins Abe!

Moet ik na één jaar al stoppen op 
mijn hoogtepunt?
Dat dacht ik dus echt niet! Toen ik vorig jaar voor het 
eerst onderdeel mocht zijn van de Jeugdraad, keek 
ik daar al enorm naar uit. En dan meteen Adjudant 
mogen zijn van onze fantastische Jeugdprins Abe, 
wat een eer! Ik heb er zó van genoten dat stoppen 
na één seizoen gewoon geen optie was.

De bekendmaking hebben we in de vorige Vestingnar al 
uitgebreid belicht, dus laten we gelijk verdergaan naar 
al die andere mooie momenten. Want wat hebben we 
veel meegemaakt! Van het opnemen van onze eigen 
podcast, tot schitteren bij Naarden Pronkt en het Kinder­
spektakel. Tijdens de jeugdavond gingen we helemaal los, 
al werden we wel compleet doorweekt door dat enorme 
schuimkanon.

Ook de cadeautjes brengen bij alle groepen van de 
Vestingnarren was superleuk, en met ons eigen logo 
hadden we de herkenbaarheid goed voor elkaar. We zijn bij 

de scholen langsgegaan en het was geweldig om te zien 
hoe daar iedereen carnaval viert! En ja hoor, uiteindelijk 
belandden we natuurlijk in de auto bij Ravel de 59ste en de 
Adjudanten om nog even flink door te feesten. De optocht, 
springen op de snoepjeskar... het was één groot feest van 
begin tot eind! Op Blauwe Dinsdag kwam het moment 
van afscheid, maar natuurlijk niet zonder een foto met 
elke artiest.

Ik wil iedereen bedanken die dit seizoen zo onvergetelijk 
heeft gemaakt. In het bijzonder Jeugdprins Abe, Aaron & 
Marc, Ravel de 59ste en zijn gevolg en natuurlijk de 
Jeugdraad en Dansmariekes, zonder jullie was er gewoon 
geen feest!

Dus nee hoor, stoppen op mijn hoogtepunt? Echt niet! Ik 
ga er met volle energie nog een seizoen tegenaan. 

3x Naarden Alaaf!
adjudant ties
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ties
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Naarden  
Pronkt
TWEE AVONDEN SPEKTAKEL,  
SAAMHORIGHEID EN TOPENTERTAINMENT

Wat een feest! Wat een energie! Het Naarden 
Pronkt weekend van 2025 heeft alle verwachtingen 
overtroffen. Twee avonden lang stond Sporthal 
de Lunet volledig in het teken van muziek, show, 
gezelligheid en feest met uiteraard een vleugje 
carnavalsgevoel. Met meer dan 2.000 bezoekers, een 
line-up van artiesten van absolute topklasse en een 
ongekende inzet van vrijwilligers, bewees C.V. De 
Vestingnarren opnieuw waarom dit hét evenement 
van Naarden en Gooise Meren is.

Een organisatie van formaat
Achter de schermen werd al maandenlang gewerkt om 
het weekend tot een succes te maken. Van het eerste 
brainstormmoment tot het laatste applaus werd niets aan 
het toeval overgelaten. Het Sterrenfestival met Hollandse 
artiesten was binnen vijf weken volledig uitverkocht en 
ook de zaterdagavond “Naarden Pronkt” ging in januari 

razendsnel. Dit is een prestatie van formaat, die laat zien 
hoe groot de betrokkenheid is bij Naarden Pronkt én bij 
de Vestingnarren.

Carnaval op z’n mooist
De vereniging stond uiteraard ook centraal op Naarden 
Pronkt. De Prins en zijn Adjudanten schitterden op het 
podium en in de zaal, samen met de uitbundige Raad van 
Elf op de bühne. De binnenkomst was een prachtig gezicht: 
de hele vereniging, van de allerkleinste Vestingsterretjes 
tot aan de oud-Prinsen kwamen in één stoet binnen. 
Dit zorgde voor een indrukwekkend moment waar het 
carnavalsgevoel en saamhorigheid vanaf spatte.

jeugdige verrassing: Aladdin-act
Een absoluut hoogtepunt dit jaar was het optreden van alle 
jeugd, de Vestingsterren, Vestingsterretjes en de Jeugdraad, 
die het publiek verrasten met een heuse Aladdin-act. Met 
spectaculaire dans en overtuigend acteerwerk wisten ze 
de hele zaal mee te nemen in een sprookjeswereld. Het 
pronkstuk van deze act was een gigantische lamp van 
maar liefst vijf meter breed en 2,5 meter hoog, die het 
decor compleet maakte. Wat een fantastische act van de 
jeugd! 

“De binnenkomst was 
een prachtig gezicht”
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Entertainment van het hoogste niveau
Het programma was een feest op zich. De line-up van 
artiesten liet zien dat Naarden Pronkt zijn status als top­
evenement meer dan waarmaakt. Een greep uit het 
indrukwekkende aanbod:

•	 Mart Hoogkamer: Blies met zijn stem iedereen 
omver en vertoonde een optreden van zeer hoog 
Nederlands niveau.

•	 La Fuente: bracht een explosieve mix van beats en 
feeststemming. Dé spectaculaire afsluiter waar jong en 
oud van genoot.

•	 Amar “Turk uit de kroeg”: zette de zaal op zijn 
kop met zijn Andre Hazes-achtige nummers.

•	 Pascal Redekker: bracht gezelligheid en interactie 
met het publiek.

•	 Peter Beense: de Amsterdamse rasartiest die elke 
noot tot een feestmoment maakte.

•	 Bob van Veen & Danny Nicolay: Deze artiesten 
mogen natuurlijk niet ontbreken en gaven een mooi 
gezamenlijk optreden als Vestingnarren-toppers.

Trots op onze vereniging
De trots spat ervan af. C.V. De Vestingnarren heeft opnieuw 
laten zien wat mogelijk is als je als vereniging de handen 
ineenslaat. Dankzij de enorme inzet van vrijwilligers en het 
enthousiasme van het publiek stond er een evenement dat 
in de hele regio zijn gelijke niet kent.

Een primeur dit jaar was de samenwerking met een nieuw 
licht- en geluidsbedrijf Eventec. Dankzij hun professionele 
aanpak kreeg Naarden Pronkt een spectaculaire uitstraling 
met een look & feel die deed denken aan ‘De Vrienden 
van Amstel’.

Dank aan onze sponsoren
Zonder onze vaste en trouwe sponsoren zou een feest van 
deze omvang in Naarden niet mogelijk zijn. Hun steun – 
financieel en praktisch – is onmisbaar om dit evenement 
tot een succes te maken. Nogmaals bedankt!

Naarden Pronkt 2025 was een evenement om niet te ver­
geten. De sfeer, de muziek, het publiek en de organisatie: 
alles klopte. Het is een visitekaartje voor het carnaval in 
Naarden en een bewijs van wat je samen kunt bereiken. 
Op naar een nóg mooiere editie in 2027!

Met carnavaleske groet,
de Naarden Pronkt commissie

“De sfeer, de muziek, 
het publiek en de orga­
nisatie: alles klopte.”
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Hoe Ricky en 
Tanja de Alpen-
zusjes werden
en winnaar van de playbackshow
Vanaf het moment dat Michel Beuving alias ‘Beuf’ 
bekendgemaakt werd als Prins Ravel LIX wist ik 
meteen: met de playbackshow ga ik de Alpenzusjes 
doen. De Hoogheid is namelijk ook de voorzitter 
van de onofficiële fanclub van de Alpenzusjes in 
Hilversum. Hoe leuk is het dan om die bij zijn seizoen 
te betrekken?

Toen nog de vraag: wie gaat mijn Alpenzusje worden? Met 
carnaval werkt dat heel bijzonder. Sommige mensen zie 
en spreek je het hele jaar niet, maar tijdens de carnavals­
periode wel en dan ook bijna intensief. Tijdens een van 
de evenementen na de bekendmaking zag ik Ricky. En 
ja, zij wilde wel mijn Alpenzusje zijn. Pruiken en een deel 
van de kleding had ze zelfs al in huis. We deden nog net 
geen handjeklap, maar de match was snel gemaakt en 
de regelmodus stond meteen aan. Aanmelden, medley 
maken, kleding, act en danspasjes afkijken van de echte 
Alpenzusjes: we deden het allemaal. Oh ja, en oefenen. 
Dat we ongeveer tegelijk hetzelfde zouden doen enzo...

Tijdens de playbackavond stond Ricky als Sam de Vries met 
Veul Gère als derde act op de planning en de Alpenzusjes 
als laatste. Geen zenuwen, maar vooral heel veel zin. Het is 
even onwennig als je daar op het podium staat in de spot­
lights, maar toen de muziek begon deed de zaal meteen 
mee. En we eindigden met een knal! Letterlijk in de tekst 
en met de confettikanonnen die we af gingen schieten. 

Meteen daarna kwam de Hoogheid bijna aanhuppelen 
zo blij als hij was dat de Alpenzusjes er waren. We kregen 
daarvoor zelfs een onderscheiding!

Of de Hoogheid invloed heeft gehad op de uitslag zullen 
we nooit weten, maar de jury riep de Alpenzusjes uit tot 
winnaar van de playbackshow! Ricky mocht al eerder op 
het podium de derde prijs in ontvangst nemen voor haar 
act als Sam de Vries met Veul Gère.

Even snel de twee confettikanonnen halen die ik voor het 
geval dat al extra had gekocht en toen konden we de act 
voor een tweede keer doen. Maar nu als winnaars!

Tijdens 66+ carnaval mochten we weer optreden. En die 
avond werden we ook in het complot betrokken voor Blau­
we Dinsdag. Als verrassing zouden de echte Alpenzusjes 
komen optreden. Wij werden gevraagd om op te treden als 
een soort van inleiding. “Deze Alpenzusjes zijn leuk, maar 
laat de echte Alpenzusjes nu maar komen.” De verrassing 
was groot, zeker bij de Hoogheid. En bij ons ook toen de 
Alpenzusjes wilden dat we samen met hen (nogmaals) 
het nummer kwamen doen op het podium. Een ervaring 
om nooit meer te vergeten...

Met carnavaleske groet en 3x Naarden Alaaf,
Ricky Groot & Tanja Lensen

“Het is even onwennig 
als je daar op het 
podium staat”

“Deze Alpenzusjes 
zijn leuk, maar laat 
de echte Alpenzusjes 
nu maar komen.”
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Publieksprijs
playbackshow
Ik wist in september 2024 welke artiest 
ik wilde gaan playbacken: Bennie Solo. 
Wel handig dat ik veel telefoonnummers 
heb van artiesten, dus zijn ze makkelijk 
benaderbaar. Bennie Solo staat erom 
bekend dat hij altijd vlaggetjes uitdeelt 
voordat hij gaat optreden.

Dus Bennie benaderd of ik vlaggetjes van hem 
kon krijgen. Dat was geen probleem, dus het 
luisteren kon beginnen. Achter een pak aan 
en rest van attributen. Halverwege november 

niks van Bennie gehoord, dus ben ik een ander 
nummer gaan instuderen van Edwin van Toolen 
(hemels feest) heerlijk nummer ook trouwens.

Begin januari moesten we onze Playback 
nummers opsturen naar DJ Charles. Dat dus 
netjes gedaan en wat denk je? Dag later appje 
van Bennie Solo: “Hey Loek ik ben je niet vergeten 
hoor, stuur je morgen de vlaggetjes en wat extra 
reclamemateriaal”. OEPS... Dus schakelen weer. Ik 
had nog ruim een week voor de playbackavond. 
Bennie stuude ook zijn officiële opkomsttune 
naar me op dus helemaal toppie.

Ik meteen weer DJ Charles geappt dat het 
toch weer even iets anders werd dan ik had 
opgestuurd... pfpfpf. En de laatste week veel 
geluisterd naar HET IS NOG NOOIT ZO MOOI 
GEWEEST.

Het waren weer gave playbackacts met Erik de 
Zwart en Carlo Groot in de Jury (vaklui trouwens). 
De publieksprijs viel op Bennie Solo. Super blij 
mee, want het is toch helemaal top als het 
publiek je uitroept als winnaar daar van. Op 
naar de playback van 2026 en wat het wordt??? 
Ik zou zeggen kom kijken of, mijn advies, vooral 
meedoen.

Bennie Solo (Alias loek Jansen)

“Ik had nog ruim 
een week voor de 
playbackavond”

“Ik zou zeggen 
kom kijken of, 
mijn advies, 
vooral meedoen.”
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Vitus Eijpe
Bokaal
Ieder jaar voor het Prinsenbal eten we met Linc en 
gaan we brainstormen over de optocht. Ook komt 
de vraag voorbij: “Heeft er iemand een leuk idee 
voor de playbackshow?” De laatste jaren is er wat 
minder inspiratie en dus hebben we al een tijd niet 
meegedaan.

Ik vind het altijd een hele leuke avond, ook om alle acts te 
bekijken en wilde zelf ook wel weer meedoen. Een goede 
vriendin van mij, Ellen, is ook altijd wel in voor dit soort 
dingen en we hadden het er al een keer over gehad om 
samen mee te doen. Dus ik vroeg haar en ze was er meteen 
voor te porren. Ze heeft nog nooit carnaval gevierd bij de 
Vestingnarren, maar stortte zich er meteen in.

We gingen allebei op zoek naar een leuk nummer. Dat 
is altijd best lastig, maar Ellen kwam uiteindelijk met het 
nummer van André van Duin en Ron Brandsteder met 
Chanson Hollandaise. De rolverdeling was snel klaar. Ellen 
was André en ik Ron Brandsteder.

We gingen ieder apart onze tekst leren. Gewoon regel­
matig luisteren en meezingen. Op een gegeven moment 
dachten we: “Oh nu moeten we wel even gaan oefenen, 
want de tijd gaat altijd snel”. Ellen zei eerst nog: “Ik kan jou 
lekker na zingen, dus voor mij is het makkelijk”. Maar toen 
bleek toch dat het wel heel snel ging, de teksten van André. 
Maar ze heeft het er goed in gekregen.

Een week voor de playback hebben we samen geoefend 
en een filmpje op You Tube gekeken waarin ze dit nummer 
samen zingen. Op een gegeven moment kruipt André 
onder Ron door en tilt hem op z’n nek. We hebben nog 
even geprobeerd om dat ook te doen (met een hoop lol), 

maar dat ging niet helemaal soepel. Ondertussen hadden 
we de kleding bij elkaar geregeld en de pruiken en vlak 
voor de playback nog een keer geoefend samen. We 
hadden toch ineens twijfel of het wel een leuk nummer 
was en of het goed over zou komen, maar we hadden 
zoiets van: “We gaan het gewoon doen en we zien wel”.

Toen was het zo ver en stonden we ons in de kleedruimte 
om te kleden. Wel spannend weer! Erik de Zwart gaf nog 
een kledingtip, mijn strikje bleek niet goed te zitten. Ja 
dat draag ik natuurlijk ook nooit! Toen we eenmaal op 
het podium stonden ging het wel goed en het jury­
commentaar was positief.

Bij de prijsuitreiking werden we naar voren geroepen en 
bleek dat we de Vitus Eijpe bokaal hadden gewonnen. 
Echt heel leuk en we hadden totaal niet verwacht om een 
prijs te winnen.

Het feit dat Vitus zo ieder jaar toch nog bij de playback 
genoemd wordt is wel heel mooi. Omdat ik heel lang ieder 
jaar meedeed kwam hij op de playbackavond altijd naar 
me toe en dan vroeg hij: Wat ga jij doen? En dan had hij 
altijd al van die pretogen, door de voorpret over wat hij 
voor act zou gaan doen. Hij zei zelf nooit wat hij ging doen, 
dat hield hij lekker geheim.

Al met al hebben we een hoop lol gehad tijdens het 
oefenen en optreden. Voor Ellen was het de eerste keer 
dat ze meedeed en ze heeft er ook zeker geen spijt van.

Dus wie weet tot volgend jaar!
Brigitte Buschman &  
Ellen (van, ha ha) Duin

“Oh nu moeten we wel 
even gaan oefenen”

“Wat ga jij doen?”
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G-carnaval

Claire vertelt!

Ik kwam voor het eerst met carnaval in aanraking 
in seizoen 1981/1982. Theo van Eijden was toen de 
hoogheid, het seizoen daarop Theo Groot.

In dat seizoen maakte ik voor het eerst kennis met het 
gehandicaptencarnaval. In mijn beleving toen iets 
bijzonders. Nu 2025 na wat onderzoek bij onze senioren 
van onze vereniging, leerde ik het volgende. Het 
gehandicaptencarnaval werd al eerder met grote inbreng 
door Dirk Koperdraad, zijn vrouw en hun dochter Trees 
opgezet. Dirk en zijn vrouw zijn helaas al overleden. Dirk 
werd in die tijd ook bijgestaan door Jan den Hartog. Jan 
den Hartog heeft toen het stokje overgenomen en werd 
op zijn beurt weer bijgestaan door Ronald Hulkenberg. 
Trees is nog steeds actief lid van de vereniging en is nog 
altijd aanwezig bij de festiviteiten. 

De eerste ontmoetingen van de Vestingnarren en 
G-carnaval waren op de Crailoseweg in Huizen, De oude 
Trappenberg. Dit was een revalidatiecentrum voor lang­
durige zieken, later ook voor mensen met een beperking. 
Uit mijn eigen werkverleden bij een grote zorginstelling 

heb ik ervaren dat instellingen het niet nodig vonden dat 
er een apart feest moest komen voor de gehandicapten. 
Dit geldt voor sommige locaties nog steeds.

De Vestingnarren hebben zich altijd sterk gemaakt en 
zijn doorgegaan met de viering voor mensen met een 
beperking.

En nu 08-02-2025
Het was weer een supermiddag. We hebben 111 gasten 
mogen ontvangen. De Wallenkraaiers begonnen te spelen 
om de stemming er in te brengen. Onze gasten hadden 
weinig nodig om in feeststemming te geraken. Het 
binnenhalen van Ravel de 59ste, Jeugdprins Abe, de Raad 
van Elf en de Jeugdraad, tezamen met de Dansmariekes 
ging gepaard met zingen en handgeklap. Het kiezen van 
de prinses. Alle gasten hebben enorm genoten van o.a, 
Alex, Hendrik, Peter Beense en niet te vergeten Benny Solo. 
Het optreden van de Jeugdraad en Dansmariekes bracht 
menigeen in betovering. Zoveel complimenten van de 
gasten, begeleiders en ouders. Het feest ging onverdroten 
door. De Vestingnarren hebben weer laten zien gastvrij en 
voor iedereen toegankelijk te zijn.

Dank aan Partou (de kleine busjes), Hilvertours 
(rolstoelbussen) en de vrijwillige chauffeurs. Dank ook aan 
de Wallegatshop samen met de vereniging.

Paul Koopman

Hoi allemaal!
Ik vind Alex een heel erg lieve artiest en hij kan mooi 
zingen, en hij ziet er mooi uit in zijn feest outfit. Ik ging 
op het podium zitten en toen ging Alex door zijn knie om 
mij een knuffel te geven. Pakt hij mijn hand en hij hijst me 
op het podium en ik zing gezellig met hem mee op het 

liedje “Terug in de tijd”. Daarna een knuffel en toen ging 
Alex een kusje op mijn wang geven. Ik vond het een leuke 
carnavalmiddag.

Liefs,
Claire

“Onze gasten hadden 
weinig nodig om in feest­
stemming te geraken.” 
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De Vestingnarren, bewoners van 
Amaris De veste & naardenezen 
van 66+
Ieder jaar, zo gaat het verhaal in elk geval, 
dan willen de bewoners van Amaris De 
Veste naar het Vestingnarren carnaval. Als 
vanouds, net als de afgelopen jaren, gaan 
onze bewoners weer naar het feestpaleis 
van De Vestingnarren.

Om zes uur verzamelen onze bewoners bij 
de leestafel en worden ze verkleed voor het 
prachtige feest. Met de busjes van Connexion 
worden onze bewoners weer netjes naar de 
Sprong gebracht met onderweg natuurlijk 
carnavalsmuziek.

Waar vrijwilligers en leden van de Raad van Elf 
ons stonden op te wachten om ons uit de busjes 
te helpen. Wat was het al druk met senioren 66+ 
uit Naarden, gelukkig was er nog plaats voor ons. 
Snel zitten en wachten op de Prins, Raad van Elf, 
Dansmariekes, Jeugdraad en de Wallenkraaiers.

Ook dit jaar waren er weer een groot aantal 
optredens die verzorgd werden door de leden 

Carnaval met
van de carnavalsvereniging. O.a. Rano Rinus, 
0nze huis DJ waarbij verschillende bewoners 
een dansje waagden.

Ja, uiteindelijk was het tijd voor het meest mooie 
moment van deze avond, namelijk de verkiezing 
van de Prinses voor de Prins. Ja, die verkiezing 
gaat niet zomaar, de Prins en zijn Adjudanten 
hadden hun ogen goed de kost gegeven tijdens 
de voorafgaande polonaise. Dus wist de Prins al 
wie hij tot zijn prinses ging kronen. Het werd, ja 
U raadt het al, (en ik was helemaal verrast), vooral 
door de 11 kusjes.

Tussen de optredens zat iedereen lekker aan 
de advocaat en een hapje verzorgt door de 
carnavalsvereniging. Op het einde van de 
avond nog een spetterend optreden. En na 
nog een hele lange polonaise werd het zo 
langzamerhand tijd om de Vestingnarren en 
Prins Ravel gedag te zeggen, de jassen weer 
aan te trekken en met de busjes richting 
Amaris De Veste te vertrekken. Vele leden van de 
Vestingnarren boden samen met de vrijwilligers 

een helpende hand om de bewoners van De 
Veste in de busjes te helpen.

Na deze gezellig avond is het wachten op 
zaterdagmiddag: de carnavalsoptocht. De 
stoelen worden buitengezet, bewoners 
worden goed aangekleed. De prinses wordt 
weer gekroond, koffie, thee en apfelkorn mee 
naar buiten.

En ja hoor, we horen de optocht aankomen 
en het wachten is het waard. Elk jaar weer 
krijgen onze bewoners de aandacht, een extra 
snoepje en/of een hand van de meelopende 
deelnemers. En de kinderen/kleinkinderen die 
het feest voortzetten in de Vesting komen toch 
nog effe oma/opa een dikke knuffel geven. Ja, 
het is elk jaar weer genieten van dit spektakel.

Erna den Hoed
En het activiteiten vrijwilligers team van Amaris 
De Veste

“Wat was het 
al druk”

“zijn Adjudanten 
hadden hun ogen 
goed de kost 
gegeven”

“Ja, het is elk jaar 
weer genieten van 
dit spektakel.”
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het in de Vesting nóg gezelliger wordt, want 
gezelligheid zit ons bloed.

En zo gebeurde het dat wij een terras hadden 
neergezet, een straatnaambordje ‘Comenius LIX 
plein’ hadden gemaakt én Comenius voor even 
een dienblad hadden gegeven en een schort 
om hadden gedaan. Na afloop van de stunt 
hebben wij uiteraard alles weer opgeruimd en 
het beeld weer netjes achtergelaten.

De komende tijd gaan we zien of onze oproep 
tot duidelijkheid gaat leiden bij de gemeente 
Gooise Meren.

3x Naarden Alaaf
Ravel LIX

De Blauwe 
dinsdag stunt
Narrinnen en narren,
Ook dit jaar hadden we als hofhouding weer 
een stunt bedacht. Het leuke, al zeg ik dat 
zelf, was dat bijna niemand wist wat er 
ging gebeuren. Normaal wordt het wel wat 
breder verkend wat er staat te gebeuren 
bij de stunt, nu niet. Al vrij snel na onze 
bekendmaking hadden we diverse ideeën 
voor de stunt. Het is echter de kunst om 
een zo actueel mogelijk thema te vinden 
en daar op een carnaveleske manier mee 
om te gaan.

Al langer speelt de discussie in de Vesting over 
het wel of niet toestaan van terrassen en zo ja, 
op welke plekken mag dat dan wel en waar mag 
het niet. Op een zeker moment besloten wij om 
hier iets mee te doen bij de stunt. We wilden 
Comenius voor eenmaal (en maximaal 1 uur en 
11 minuten) een rol geven als ober bij ‘zijn’ terras. 
Want hoe moeilijk kan het nu zijn om een terras 
te regelen en moet hij het dan ook nog leren aan 
de gemeente Gooise Meren? 

Het idee kwam om het pleintje bij Comenius om 
te dopen tot het Comenius LIX plein en daar een 

terras te openen. Dan is het maar duidelijk én 
geregeld. Wij houden niet van onduidelijkheid 
en pakken zaken graag voortvarend op. Het 
idee werd overigens nog enigszins beïnvloed 
door een bericht half februari dat de verruimde 
openingstijden voor de terrassen voorlopig toch 
mochten blijven. Al lezende bleek dat het best 
nog lastig schijnt te zijn om het te regelen. 

En na een gesprekje met een van de 
medewerkers van het Vestinghotel bleek dat 
het ook niet helemaal duidelijk is wanneer 
de terrassen dan wel mogen blijven staan 
en wanneer het weer weg moet. Dat hangt 
namelijk af van activiteiten in de Grote Kerk. 
Kortom, het is en blijft onduidelijk. Wat ons 
betreft komt daar snel een eind aan en wordt het 
voor eens en altijd duidelijk dát er wel terrassen 
aanwezig zijn. Daarmee zorgen we er voor dat 

“Dan is het 
maar duidelijk 
én geregeld.”

“Daarmee zorgen 
we er voor dat het 
in de Vesting nóg 
gezelliger wordt”
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Een Bonte Stoet 
vol Creativiteit!
Beste Vestingnarren,
Wat een geweldige optocht hebben we 
afgelopen jaar weer mogen beleven! In 
deze editie stond alles in het teken van het 
thema: “Ter land, ter zee en in de lucht” en 
dat hebben de deelnemers op spectaculaire 
wijze laten zien. Van stoere stuntpiloten tot 
kleurrijke luchtballonnen – de creativiteit 
spatte ervan af!

Als optochtjury, gevormd door drie generaties 
Tolhoek, hebben we met veel bewondering 
langs de route gestaan om de prachtige 
praalwagens en loopgroepen te beoordelen. 

En wat was het een feest! Maar liefst 16 
groepen gingen de uitdaging aan, waaronder 
zes nieuwkomers die zich meteen van hun 
beste kant lieten zien. Het was dan ook geen 
gemakkelijke taak om de prijzen te verdelen, 
maar na veel overleg zijn we tot de volgende 
winnaars gekomen:

De vierde prijs – 
De Kleurrijkste Groep
Deze prijs mochten we zelf invullen en ging naar 
“Dames 2.0”. Zij brachten een schitterende en 
bonte parade van hete luchtballonnen tot leven, 
met pruiken vol vuur en outfits die straalden van 
energie en kleur. Een fantastische verschijning 
waar we enorm van genoten hebben!

Derde prijs – CCMEN
Met hun thema “Stef Stuntpiloot op de vlucht” 
wisten zij de optocht om te toveren tot een 
ware act vol actie en humor. Onder het strenge 
toezicht van niemand minder dan president 
Trump en leider Kim Jong-un werd er gestunt, 
gevlogen en gelachen. Een geweldige 
combinatie van creativiteit en enthousiasme!

Tweede prijs – KAC
Met hun uitbundige uitvoering van het thema 
“Tobbedansen” wisten zij opnieuw het publiek 
te veroveren. KAC lijkt haast een abonnement 
te hebben op de tweede plaats, maar wat 
een show zetten ze neer! Van hun energie en 
enthousiasme konden we geen genoeg krijgen. 
Zodra de muziek stopte, renden ze als een speer 
naar de bel – en dat alles in geweldige, creatieve 
kostuums.

Eerste prijs – 
Groep Amsterdamsestraatweg
En dan dé grote winnaar van de optocht 2025! 
Groep Amsterdamsestraatweg ging er met de 
eerste prijs vandoor met hun indrukwekkende 
creatie: een vliegtuig vol passagiers. 
Stewardessen voerden perfecte dansjes uit, 
de bagage werd keurig ingeladen, en zelfs 
het bagagepersoneel en de rollende koffers 
waren aanwezig. Alles klopte – van details tot 
enthousiasme. Een welverdiende overwinning, 
gefeliciteerd!

Wij willen alle deelnemers, vrijwilligers en 
toeschouwers bedanken voor hun inzet, 
enthousiasme en creativiteit. Zonder jullie geen 
optocht! We hopen jullie volgend jaar allemaal 
weer te zien, en wie weet... misschien met nóg 
meer verrassingen!

Alaaf en tot volgend jaar!
De Optochtjury – 
Familie Tolhoek

“Het was dan ook 
geen gemakkelijke 
taak”

“Zonder jullie geen 
optocht”
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Optocht Winnaar 2025
Waar menig optochtdeelnemer dit schrijven 
begint met een verslag van maanden 
voorbereiding, neemt het bij “Groep 
Amsterdamsestraatweg” een andere vlucht. 
Zoals het een echte luchtvaartmaatschappij 
betaamt is er gestart na flinke vertraging. 
Normaal was de planning en organisatie in 
handen van ome Cees (Pronk, Ravel VIII) en 
ome Jan (v.d. Geest), welke zorgden voor 
een strakke planning en goed materiaal 
met dito tekeningen. Helaas zijn beide 
mannen ons ontvallen: RIP.

Dus deze keer moesten we zelf leren vliegen... 
Het thema was ter land, ter zee, en in de lucht. 
Omdat wij als boeren al heel het jaar op het 
land zwoegen waren we daar wel een beetje 
klaar mee. Dus keken we verder. Ter zee is voor 
vissers, dus bleef als enige optie de lucht over. 
Dus na 11 avonden vergaderen en krap 88 uur 
voor de optocht kwam het plan een vliegtuig te 
bouwen. We hadden ergens in de krant gelezen 
dat die dingen 111 miljoen euro per stuk kosten 

en het gemiddeld 11 jaar duurt om er een te 
bouwen. Dat leek ons onhaalbaar en mogelijk 
tegelijk, dus voor dat laatste hebben we gekozen 
met de oprichting van “Wallegat Airlines”.

Zo gezegd zo gedaan, Derk ging een schetsje 
maken, de jongens regelden wat materiaal en 
de meiden zorgen voor de verf, aankleding, 
hapjes en de pakjes. En Leo kwam met nuttig 
opbouwende kritiek. Met de hete walm van 
kerosine en koffie is er tot diep in de nacht 
gewerkt door de pursers en stewardessen 
van de groep. Ook het grondpersoneel en de 
luchtverkeersleiding hebben met een knipoog 
naar de luchtvaart-CAO tot diep in de nacht 
overuren gemaakt. Met als resultaat dat de verf 
precies droog was toen we de Vesting in reden.

Conclusie was dat we best trots op ons vliegtuig 
waren! Het was helemaal echt: wapperende 
vleugels, knappe stewardessen, hapjeskarren 
door het gangpad die over je grote teen rijden, 
een slecht te verstane veiligheidsinstructie 
en een dronken passagier in klavertjes4pak; 
Wallegat Airlines heeft het allemaal!

Na een veilige landing in de Vesting was het tijd 
voor de Bagage-Drop off in het oude stadhuis 
van Naarden. Maar de vraag was; Welke prijs 
zat er in ons koffertje?! Je kent het gevoel wel, 
je verdient als eerste een koffer, maar die komt 
als laatste de band oprollen. Zo ook bij ons... 
Teder en oprecht wacht je jouw prijsklasse af. 

En dan, ineens, onverwacht maar toch gehoopt: 
Wallegat Airlines, de eerste prijs!!

In de turbulentie die toen ontstond, blies onze 
gezagvoerder Derk bijna de burgemeester 
(en ook loco Nico) van het podium, liet hij de 
wisselbeker keihard op de vloer landen en 
ging hij voorop in de polonaise op de altijd 
perfecte klanken van ons eigen huisorkest de 
Wallekraaiers. (Waarvoor dank!).

De laatste 44 jaar hebben we 4 keer de eerste 
prijs gewonnen, dus precies gemiddeld 1 keer 
per 11 jaar. Wanneer we de volgende keer gaan 
winnen houden we dus nog even geheim.

Graag willen we namens het hele team van 
Wallegat Airlines iedereen bedanken die 
vrolijk en kleurrijk, overal vandaan, langs 
de landingsbaan heeft gestaan. Het was 
allemachtig prachtig. Met driewerf Straatweg 
Alaaf: dank en tot komend jaar!

De cockpit
Groep Amsterdamsestraatweg

“Welke prijs zat er 
in ons koffertje?!”

“Wallegat Airlines, 
de eerste prijs!!”

“Het was 
allemachtig 
prachtig.”
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In memoriam
RAVEL XXVII, WIM KOOPMANSCHAP

trekker 
chauffeurs

Namens de Grootkeizer deel ik het 
verdrietige bericht dat Ravel XXVII, Wim 
Koopmanschap, is overleden. Ravel XXVII 
regeerde ons rijk in het seizoen 1992-1993. 

Precies 33 jaar geleden, op de 11e van de 11e 
kwam Wim als fiere Prins uit de hoge hoed van 
de vereniging. In deze jaren was hij voor ons 
carnavalsvierders zeker geen onbekende. Wim 
was de grote aanjager van de groep Familie 
Koopmanschap, die begin jaren 90 driemaal 
op rij de Optocht Prijs wist te winnen. Wim 
haalde, samen met zijn familieleden, uit het 
bouwen aan een optocht-act zijn grote plezier. 
En als dat plezier zich vervolgens drie jaar op 
rij laat vertalen naar de 1e prijs, dan ben je een 
hele grote ambassadeur voor de vereniging. En 
dat was Wim! Want de optocht is net als een 

estafetteloop. Alles geven in de jaren dat de 
creativiteit en het plezier uit je lijf wil spatten 
om daarna het stokje over te dragen. Dat is 
Wim in de jaren dat hij actief was binnen de 
vereniging voortreffelijk gelukt. Nog altijd heeft 
zijn inspiratie die hij in die jaren aan ons toonde, 
vele volgers gekregen. Want onze optocht is niet 
voor niets door de jaren heen uitgegroeid tot 
één van de grootste boven de rivieren.

Net zoals het bij het vieren van carnaval niet 
onopgemerkt is gebleven, hebben ook het 
schaatsen en wielrennen kennisgemaakt met 
zijn enorme passie. Zijn pezige lijf kon niet alleen 
vele kilometers aan, maar dat lijf droeg ook een 
warm hart voor anderen met zich mee. Een hart 
dat vele vriendschappen heeft omarmd en bij 
velen een bijzondere herinnering zal achterlaten. 

Elk jaar worden “te elfder ure” de trekkers 
klaar gemaakt voor de optocht. De ene 
trekker was sinds de Sinterklaasoptocht 
niet meer gebruikt, is in slaap gevallen en 
moet overgestart worden. De andere heeft 
gisteren nog voor de mesttank gestaan en 
moet schoongespoten worden.

Koude handen, bagger op de spuitplaats en 
natte kleren gegarandeerd! En dan hoop je 
maar dat het niet vriest... En dan poetsen tot ze 
glimmen. Dat lukt altijd weer, onder tijdsdruk 
komen de mooiste dingen tot stand!

Door uitgebreide communicatie vooraf met 
de Boshut, groepen en de optochtcommissie, 

is het altijd weer een geoliede machine. Om 
stilvallen van de optocht te voorkomen hebben 
we de “Noodrunner” altijd meerijden. Meestal 
rijdt die alleen maar mee, maar soms is die 
ineens onmisbaar om de optocht in beweging 
te houden.

We proberen bescheiden tractoren in te 
zetten om het zicht op de kar erachter niet 

Want het blijft bewonderenswaardig, dat als je 
weet dat je gezondheid je langzaam in de steek 
aan het laten is, je onverzettelijkheid kan blijven 
uitstralen. Maar helaas is Wim uiteindelijk veel 
te vroeg door zijn steeds slechter wordende 
gezondheid ingehaald.  

Wim: ontzettend veel dank voor de inspiratie 
en het plezier waarvan je onze vereniging met 
volle teugen hebt kunnen laten genieten. Wij 
wensen Ingrid, de kinderen en familieleden heel 
veel sterkte bij het verwerken van het verlies 
van Wim.

Vaarwel Wim, rust zacht.

Een zeer ingetogen 3x Naarden Alaaf 
De Grootklerk
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weg te nemen. Behalve voor de heel grote 
prinsenwagen. Daarvoor hebben we een 
grotere trekker nodig en een vaste chauffeur, die 
kar is zo groot, die past maar nét uit de Boshut 
en maar nét in de Vesting! GJ draait er zijn hand 
niet voor om.

Vanuit de cabine zeggen we: op naar een veilige, 
soepele en feestelijke optocht!

Alaaf
De chauffeurs

“En dan hoop je 
maar dat het niet 
vriest...”
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P R I N S E N C O N V E N T  D E R  C A R N AVA L S V E R E N I G I N G 
“ D E  V E S T I N G N A R R E N ”

PRINSENSOCIETEIT“RAVEL”

xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv

lvi lvii lviii lix

RAVEL XLV	 M.S. Looman		  ‘10-’11
RAVEL XLVI	 S. Koopmanschap		  ‘11-’12
RAVEL XLVII	 M. de Groot		  ‘12-’13
RAVEL XLVIII	 R. Baar		  ‘13-’14
RAVEL XLIX	 J. Geerling		  ‘14-’15
RAVEL L	 A. Weitjens		  ‘15-’16
RAVEL LI	 C. Karsters		  ‘16-’17
RAVEL LII	 O. Westerink		  ‘17-’18
RAVEL LIII	 H.G.P. Bartoo		  ‘18-’19
RAVEL LIV	 B. Ochse		  ‘19-’20
RAVEL LV	 C.O. Vid	 †	 ‘20-’21

RAVEL LVI	 M. Weerdenburg		  ‘21-’22
RAVEL LVII	 S. Jagersma		  ‘22-’23
RAVEL LVIII	 E.J. van Herwijnen		  ‘23-’24
RAVEL LIX	 M. Beuving		  ’24-’25



  Prins Ravel LX  met zijn gevolg



  Prins Ravel LX  met zijn gevolg
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P R I N S E N C O N V E N T  D E R  C A R N AVA L S V E R E N I G I N G 
“ D E  V E S T I N G N A R R E N ”

PRINSENSOCIETEIT“RAVEL”

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi

xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii

xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii

xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv

RAVEL I	 C. Saaltink	 †	 ‘66-’67
RAVEL II	 A.P. de Haan	 †	 ‘67-’68
RAVEL III	 J.J.M.F. Winters	 †	 ‘68-’69
RAVEL IV	 P. Vos	 †	 ‘69-’70
RAVEL V	 B. de Groot	 †	 ‘70-’71
RAVEL VI	 H.C.I. Boelen	 †	 ‘71-’72
RAVEL VII	 Th.A.H. Visser	 †	 ‘72-’73
RAVEL VIII	 C.G.N. Pronk	 †	 ‘73-’74
RAVEL IX	 A.G. Wijnands	 †	 ‘74-’75
RAVEL X	 H. Bouw	 †	 ‘75-’76
RAVEL XI	 J. Bogers		  ‘76-’77

RAVEL XII	 E. de Ruiter		  ‘77-’78
RAVEL XIII	 G. Luiten	 †	 ‘78-’79
RAVEL XIV	 F.J.H. Wilhelm	 †	 ‘79-’80
RAVEL XV	 W. Nollen	 †	 ‘80-’81
RAVEL XVI	 Th.A. van Eijden	 †	 ‘81-’82
RAVEL XVII	 Th. Groot	 †	 ‘82-’83
RAVEL XVIII	 J.A. Kelderman	 †	 ‘83-’84
RAVEL XIX	 G. van Paridon	 †	 ‘84-’85
RAVEL XX	 J. van Rijn		  ‘85-’86
RAVEL XXI	 C. van Klingeren		  ‘86-’87
RAVEL XXII	 R.G. Pronk		  ‘87-’88

RAVEL XXIII	 J. Bouwmans		  ‘88-’89
RAVEL XXIV	 H. Veenendaal		  ‘89-’90
RAVEL XXV	 W. Doppenberg		  ‘90-’91
RAVEL XXVI	 G.J. Splinter		  ‘91-’92
RAVEL XXVII	 W. Koopmanschap	 †	 ‘92-’93
RAVEL XXVIII	 P. Hartong		  ‘93-’94
RAVEL XXIX	 E. de Jong		  ‘94-’95
RAVEL XXX	 G.F.A. Kluvers		  ‘95-’96
RAVEL XXXI	 Th. Swart		  ‘96-’97
RAVEL XXXII	 J. Koopmanschap		  ‘97-’98
RAVEL XXXIII	 N.C. Koopmanschap		  ‘98-’99

RAVEL XXXIV	 C.T.A. Groot		  ‘99-’00
RAVEL XXXV	 R. van Zijtveld		  ‘00-’01
RAVEL XXXVI	 J.H.A. van de Water	 †	 ‘01-’02
RAVEL XXXVII	 R. Wiffrie		  ‘02-’03
RAVEL XXXVIII	 L. Jansen		  ‘03-’04
RAVEL XXXIX	 T. Veenendaal		  ‘04-’05
RAVEL XL	 R. Out		  ‘05-’06
RAVEL XLI	 J.T.M. Koopmanschap		  ‘06-’07
RAVEL XLII	 R. Ploeger		  ‘07-’08
RAVEL XLIII	 R.P.K. Hulkenberg		  ‘08-’09
RAVEL XLIV	 Th.L. Kamer		  ‘09-’10
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Prins
ravel lx
Beste Naardenezen en vrienden 
van het carnaval, 
Geboren in de Peperstraat, opgegroeid in 
Naarden, naar school gegaan op de Minister 
Calsschool. Gestudeerd in Amsterdam en 
Glasgow, spaans geleerd in Buenos Aires, 
stage gelopen in Barcelona. Rugby gespeeld 
bij Rugby Club ’t Gooi, landskampioen 
geworden en voor het Nederlands 
rugbyteam mogen uitkomen. Mijn huidige 
partner Niki tegengekomen, droombaan 
gevonden bij SPAR International, 
familie-ondernemer bij Vuurwerk Naarden, 
vier kinderen gekregen: Trevor, Maeve, Lily* 
en Tommy. En dan ineens... gekozen worden 
als Prins Ravel LX van C.V. de Vestingnarren, 
ik neem jullie graag mee hoe dit tot stand 
is gekomen.

Wanneer je eigen vader ergens in de zomer appt 
of je die avond thuis bent, zoek je daar natuurlijk 
niets achter. Tot hij die avond tegenover mij zit 
als voorzitter van C.V. de Vestingnarren en 11 
minuten later ook de penningmeester Kees 
Koopmanschap binnen loopt... Dan weet je als 
kleinzoon van één van de oprichters van deze 
mooie vereniging (oma Annie Hartong-Vlaar), 
kleinzoon van Ravel VII (opa Theo Visser), 
zoon van Ravel XXVIII (papa Paul Hartong) en 
Jeugdprins in het jaar 1993/1994 genoeg! En dan, 
het lijkt toch logisch dat wij meteen ‘ja’ zeggen. 
Toch wordt geadviseerd om even over het 
antwoord na te denken. Maar eigenlijk, nadat 
mijn vader en Kees waren vertrokken, zeiden 
wij meteen: “dit moeten wij doen!”

Dus, dan nadenken over de vraag ‘wie worden 
de Adjudanten?’. Mijn zwager, Dylan Smit, met 
wie ik lief en leed heb gedeeld op en rond het 
rugbyveld, was een makkelijke keuze. Mijn 

overbuurman en vriend, Sander Berkhout, 
lag ook voor de hand – want sinds wij in die 
pittoreske Goeman Borgesiuslaan zijn komen 
wonen, zijn wij bij elkaar kind aan huis (letterlijk, 
want de kids spelen graag met elkaar). En dan 
iemand die eigenlijk niet zo voor de hand 
ligt. Een onbekende in het carnaval (nou ja, 
onbekend, op een grijze zaterdag heeft hij eens 
meegelopen met de optocht en is na afloop in 
het Andreashuis geëindigd)... Nick de Haan! Hij 
kent mijn familiegeschiedenis en roept al vanaf 
het moment dat wij elkaar kennen ‘als jij óóit 
Prins Carnaval wordt, word ik Adjudant!’! Dus 
ja, belofte maakt schuld! 

Enkele dagen later krijg ik de bevestiging, alle 
drie de Adjudanten hebben ‘ja’ gezegd – the 
journey begins! Eerst nog even op vakantie – 
gelukkig ook samen met mijn zusje en zwager. 
Dus dan zit je aan een Italiaans zwembad met 
een Peroni in je hand over ideeën, kleuren, 
drankje en logo’s te brainstormen tot de kinderen 
weer aan komen rennen. Die mochten natuurlijk 
ook van niets weten!! Over de kleuren waren 
we het snel eens: konings- en marineblauw, 
komend van het shirt van Rugby Club ’t Gooi. 

Eind van de zomer, daar gingen we, met z’n allen 
richting Maaseik om een pak uit te zoeken, mijn 
vader, Ron Out en de partners ook mee. Met 
uitzondering van mijn moeder, want (tante) Nel 
Luiten werd 90 jaar die dag, dus de firma List 
en Bedrog werd meteen al in werking gezet. 
Want hoe houd je dit maandenlang geheim 
binnen een familie waar zo ongeveer iedereen 
wel één of andere functie bekleed binnen de 
Vestingnarren, de AIVD (ja jij, Lisanne) letterlijk 

bij je in de straat woont, je wekelijks langs het 
sportveld van de kinderen staat naast meerdere 
carnavalsvierders... Met andere woorden, er 
moest flink geïnvesteerd worden in misleiding 
en een sluitend verhaal en wat ons betreft met 
succes.

Dan Maaseik: er is weinig sprankelends aan dit 
Belgische dorpje behalve een goed eetcafé en 
een ‘prinsen’-winkel, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Bij aankomst werd mij - bijna 2 
meter 11 lang en met rugby-schouders - een pak 
vanuit de rekken aangemeten wat 
aanvoelde als maatje Jeugdprins 
(en dat ging nog even door met 
andere pakken die daar als 
showmodel hingen). En 
blijkbaar zag het er ook zo uit 
want daar vloeiden de eerste 
tranen van het lachen al 
en de toon was gezet. 
Uiteindelijk werd het 
pak samengesteld, 
met heel veel 
dank aan de 
Hofdames, want 
de Hoogheid zag 
door alle paillet­
ten, stofjes en 
tierlantijntjes de 
cape niet meer. 
En toch ook met 
een pofbroek 
want zodra ik 
ja had gezegd 
zei ik namelijk 
ook ‘dan ga ik 
wel all-in’.  

“The journey 
begins!”

“Er moest flink 
geïnvesteerd 
worden in 
misleiding”

“Ja, normaal ook 
een Naardens 
staatsgeheim.”
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De pofbroek heeft altijd al in mijn achterhoofd 
gezeten, gelet op de mooie pakken van twee 
oud-Prinsen uit mijn tijd die hier ook voor kozen: 
Rob Pronk en Ranny van Zijtveld. 

Kort daarop reden wij met z’n allen richting 
Almelo, om de pakken van de Adjudanten uit 
te zoeken. En je zal het niet geloven, wie komen 
wij daar tegen? Ron en Lucia Out, zij waren ‘in 
de buurt’ en hielpen mee om samen met de 
Hoogheid de beste Ierse pub van Almelo uit te 
zoeken. Ondertussen bereikte ons het nieuws 
wie de Jeugdprins zou worden. Ja, normaal 
ook een Naardens staatsgeheim. Maar dit 
keer, gelet op de hele familie die bij Ravel LX 
betrokken is, wel handig om te delen, of toch 
niet? Kijkend naar mijn vader en Ron, die ons 
elke keer weer ondersteunden met onze eigen 
voorbereidingen... werd het wel erg ingewikkeld, 
de firma List en Bedrog werd wat dit onderwerp 
betreft maar failliet verklaard.

Nadat alles was uitgezocht moest ik nog 
tweemaal terug naar Maaseik om door te 
passen. Maar gelukkig konden wij het laatste 
tripje combineren met een bezoekje aan de 
vuurwerkwinkel in België, welke dezelfde 
eigenaar heeft als de ‘Prinsen’winkel – als een 
kind in een snoepwinkel konden wij hier even 
rondkijken. 

Begin september kwam het droevige bericht 
dat Hans Kelderman was overleden. Voor mij, 
vanuit mijn jeugd bij deze vereniging en de 
vriendschap tussen mijn ouders en Hans en 
Sietske, was het altijd ‘ome Hans’. Ik wilde dan 
ook graag bij zijn afscheid aanwezig zijn. Trots 
was ik dan ook, dat Hans voor zijn overlijden is 
geïnformeerd wie Prins Ravel LX zou worden. 
Daar stond ik dan tussen al die oud-Prinsen 
tijdens deze bijzondere uitvaart, en na hele 
mooie woorden van meerdere Oud-Prinsen 
wist ik het zeker, hier wil ik bij horen. 

Dit gevoel nam ik mee richting 15 november, 
maar voordat het zover was, mochten wij eerst 
nog even genieten van die mooie tradities die 
deze vereniging rijk zijn, mosselen eten en 
‘voorpassen’. Bij het ‘voorpassen’ konden wij 
eindelijk voor het eerst tonen hoe wij eruit 

zouden zien dit seizoen! Na wat foto’s gemaakt 
te hebben en een toast met ons drankje ‘het 
Springbokkie’ voor dit seizoen, kleedden wij 
ons weer om en konden wij de puntjes op 
de i zetten voor zaterdag 15 november, de 
onthulling!

Zaterdag 15 november, eerst nog even fluiten 
bij de rugbywedstrijd van mijn zoon Trevor, en 
daarna vroeg in de avond met Adjudant Sander 
verzamelen bij Adjudant Nick. Adjudant Dylan 
had ervoor gekozen om van te voren de zaal 
in te gaan. Rond 20:44u kwamen wij aan bij de 
Sprong en wat was het druk, geweldig! Maar dat 
bracht ook het probleem met zich mee dat wij 
niet zo makkelijk ongezien naar binnen konden. 
Dus dan maar via het voetbalveld omlopen en 
over een hek klimmen, en alle kleerscheuren 
(gelukkig waren we nog niet omgekleed) voor lief 
nemen. Maar dat omkleden moest dus met een 
sok om mijn hand, want er druppelde aardig 
wat bloed uit mijn vinger en de maillot moest 
natuurlijk wel wit blijven!

Daar begon de muziek, en 
met de afleiding van de drie 
Adjudanten in de zaal glipte ik 
het podium op. En toen! Eindelijk! 
Mocht ik door het doek springen op 
een heerlijk carnavalsnummer, wat 
een ontlading en wat een feest!! Met 
als klap op de vuurpijl de dag erna de 
bekendmaking van mijn neefje Dante 
als Jeugdprins met zijn Adjudant Sam 
(de zoon van Adjudant Sander) en de 
onthulling van een unieke vlag 
voor het Wallegat, welke is 
bedacht en ontwikkeld door 
mijn neef Bas Dekker. 

Deze nieuwe vlag zal ervoor 
zorgen dat Naarden tijdens 
carnaval nog herkenbaarder 
wordt als Wallegat en kleurrijker 
oogt. De onthulling van deze 
vlag markeert wat mij betreft 
een belangrijke stap in het 
verstevigen van Naardens 
lokale carnavalsidentiteit. Ik hoop 
en verwacht dat straks op veel 

plekken in de Vesting (en daarbuiten) de vlag 
zichtbaar is tijdens de vieringen!

Als Ravel LX zie ik graag tradities, want die 
dragen bij aan een identiteit en daarmee 
verstevig je club- en verenigingsgevoel. Door 
de jaren heen heeft de vereniging er veel 
weten te behouden, maar door verschillende 
omstandigheden lijken enkele wat uit het oog 
verloren. Zoals carnaval vieren in de Veste, de 
Dansmariekes de kans geven mee te doen aan 
wedstrijden in Noordwijk, de polonaise lopen 
rondom een omgebouwde biljarttafel (Café de 
Doelen) en last-but-not-least het Schunkelen... 
Wordt vervolgd allemaal! Tot snel! 

3 maal Naarden Alaaf!
Ravel LX – Michel Hartong

“Daar stond ik 
dan tussen al die 
oud-Prinsen”

“De maillot moest 
natuurlijk wel 
wit blijven!”

“Wat was het 
druk, geweldig!”
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adjudanten
ravel lx
Drie Adjudanten, Eén Missie: 
Ravel de 60ste onvergetelijk 
maken!
Sommige avonden beginnen rustig en 
eindigen met een verrassing die je hele jaar 
verandert. Zo zat Sander nietsvermoedend 
op de bank toen plotseling zijn telefoon 
ging. Paul aan de lijn — en geloof ons, Paul 
belt nooit zomaar.

Nog geen tien minuten later stonden Paul en 
Sjoerd breeduit lachend voor de deur. Hun vraag 
kwam snel ter zake: of hij Adjudant wilde worden 
van Ravel de 60ste. Voor iemand die normaal 
het liefst naar huis gaat wanneer híj dat wil, was 
het een verrassend snelle beslissing. Maar dit 
carnavalsjaar zou anders worden. Eén belletje 
met zijn nieuwe werkgever en Sander zei vol 
overtuiging: ik doe het! Later die avond werd bij 
de nieuwe Hoogheid – inderdaad, Michel, zoals 
al vermoed – meteen de champagne ontkurkt 
en begon het grote voorbereiden.

Wat Sander op dat moment nog niet wist, 
was dat Dylan enkele dagen eerder een bijna 
identieke verrassing beleefde. Zijn schoon­
vader Paul kwam langs, dit keer met Sjoerd in 
zijn kielzog, en dan weet je: dit is serieus. De 
vraag was dezelfde, de eer net zo groot. Na één 
nachtje slapen was het antwoord volmondig 
ja. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, 
werd Dylan diezelfde zomer in Rome al in het 
grootste geheim bijgepraat door de aanstaande 
Hoogheid — zijn zwager Michel. Ze konden 
er stiekem al op proosten terwijl de kinderen 
om hen heen speelden. Helemaal speciaal werd 
het toen zoon Dante ook nog eens Jeugdprins 

bleek te worden: een kroon op de familiepret. 
En nog mooier: Jeugdprins Dante wordt dit 
jaar bijgestaan door Jeugd Adjudant Sam — 
de zoon van Sander. Daarmee werd het feest 
niet alleen groter, maar ook nóg persoonlijker 
voor beide gezinnen. Een waar familiecarnaval! 

Intussen sloot ook Nick zich aan bij het 
gezelschap. Vanaf het eerste moment voelde 
hij de warmte, de mores en het unieke Ves­
tingnarren-gevoel dat je niet kunt uitleggen, 
maar alleen kunt ervaren. De jarenlange band 
met Michel, teruggaand tot de jeugdjaren 
bij Rugbyclub ’t Gooi, maakte deze rol extra 
bijzonder. Meteen voelde het alsof hij onderdeel 
was van een kleurrijke familie. Thuis is hij trotse 
vader van twee dochters van 8 en 10, die – net 
als carnaval – zorgen voor precies de juiste mix 
van vrolijkheid, chaos en energie.

Met de vorming van het Adjudantenteam 
kwam de vaart erin. De groepsapp ontplofte 
met ideeën, zelfs midden in de zomervakantie. 
Er waren stiekeme vergaderingen, kort maar 
effectief, want in een straat vol AIVD’ers kun je 
maar beter voorzichtig zijn. Traditioneel volgde 
het ritje naar Maaseik: een slapend Belgisch 
dorp met een fantastische carnavalswinkel waar 
geen koffie, bier of iets anders te krijgen was – 
gelukkig stond er naast de deur een terras waar 
ze een heerlijk Belgisch pintje konden drinken. 

Hoogheid Michel liet er z’n pak aanmeten terwijl 
de Adjudanten op het terras urenlang plannen 
smeedden. Niet lang daarna ging het hele 
gezelschap ook nog naar Almelo voor hun eigen 
pakken, uiteraard afgesloten met een stevige 
borrel en bruin fruit in een Ierse pub. Zoals altijd 
schoven Ron en Lucia gezellig aan.

En toen kwam eindelijk 15 november. ‘De dag 
van de ontlading’. Het moment waarop alle 
geheimen die maandenlang waren bewaard, 
eindelijk de zaal in mochten knallen. Met de hulp 
van Lucia en Wilma bij het omkleden, mentor 
Ron aan hun zijde, en een bomvolle zaal die 
trilde van de spanning, stapten de Adjudanten 
met de Hoogheid naar voren voor een spektakel 
waar je u tegen zegt. De zaal ontplofte, het dak 
ging eraf — en voor alle drie voelde het als het 
begin van iets heel bijzonders.

Dit jaar staat in het teken van traditie, plezier, 
kameraadschap en vooral: 111% inzet. Als 
kersvers Adjudantentrio van Ravel de 60ste 
kijken Sander, Nick en Dylan er enorm naar 
uit om samen met de Hoogheid én de gehele 
vereniging een onvergetelijk carnavalsseizoen 
neer te zetten. En dit alles doen we natuurlijk 
niet alleen — onze vrouwen staan dit seizoen 
pal achter ons. Met hun steun, energie, advies, 
humor en enthousiasme maken we dit avontuur 
écht compleet. Zij hebben er minstens zoveel 
zin in als wij, en samen maken we er een seizoen 
van om nooit te vergeten.

3x Naarden Alaaf!
adjudanten Dylan Smit, Sander 
Berkhout & Nick de Haan

“Ze konden er 
stiekem al op 
proosten”

“De groepsapp 
ontplofte met 
ideeën”

“Een bomvolle zaal 
die trilde van de 
spanning”



de vestingnar carnavalsvereniging de vestingnarren60



carnavalsvereniging de vestingnarren 61

Op een vrijdagavond in november was het 
een leuke maar ook rare dag. Eerst ging ik 
naar mijn tante Niki en oom Michel (ook wel 
Ravel LX), achteraf bleken die gewoon in 
het complot te zitten, maar dat wist ik toen 
nog niet. Mijn broertje Fedde mocht bij mijn 
neefje Trevor logeren, ik vond dat eerst niet 
eerlijk, want waarom ik niet?

Toen ik daar was, was Sam daar ook en zijn we 
samen een spelletje gaan spelen. Opeens werd 
Sam gebeld door zijn vader (Adjudant Sander 
van Ravel LX) dat hij een tafel moest sjouwen 
bij Sjoerd Jagersma. Zijn vader zei meteen dat 
ik ook wel mee kon komen omdat ze een paar 
sterke jongens nodig hadden. Ik dacht: “Daar 
heb ik toch geen zin in”, maar we gingen er toch 
maar heen. 

We werden binnengelaten door Marlieke, de 
vrouw van Sjoerd die in het bestuur zit. We 
deden de deur open en we schrokken ons rot! 
Ik zag opeens Marc en Aaron en daarna ook mijn 
ouders staan, die hadden gezegd dat ze uit eten 
waren, dat bleek dus helemaal niet waar. We 
kregen allemaal serpetines en confetti over ons 
heen en moesten even gaan zitten. Toen stelde 
Marc de vraag of ik Jeugdprins wilde worden? 
Ik zei natuurlijk meteen JA! want dit was altijd al 
mijn droom! Sam zei natuurlijk ook JA! 

Marc en Aaron vroegen of ik het wel leuk zou 
vinden om mijn opa Paul Hartong de voorzitter 

te verrassen. En dat deden we maar eerst 
natuurlijk het pak aan, wat een gaaf pak! We 
hadden zelfs nieuwe blauwe schoenen! Na het 
omkleden hebben we ons buiten achter de 
gordijnen verstopt en kwamen we tevoorschijn 
toen opa en oma er waren. Nou oma, die schrok 
heel erg haha.

We hebben met zijn allen geproost op mij en 
Sam en op een mooi carnavalsseizoen. We 
gingen mosselen eten en het lekkerste van 
allemaal, wij kregen biefstuk. We moesten het 
een tijdje geheim houden maar dat lukte wel en 
toen het bijna zondag was, kon ik die nacht 
echt niet slapen. 

Toen was het eindelijk zover, maar wat 
ik niet had verwacht was dat mijn oom 
Michel de grote prins was en mijn vader 
Dylan zijn Adjudant. Dat was echt heel 
cool! 

In de Sprong gingen we ons 
na het afscheid van Abe en 
Ties stiekem omkleden en 
toen begon dan eindelijk 

de bekendmaking. Ik vond het wel een beetje 
spannend maar ook cool, we hebben gedanst 
op de muziek en sprongen door het doek. 
Iedereen begon te juichen! Het was een dag 
om nooit meer te vergeten. 

Ik heb het meest zin in de jeugdavond, 
kindercarnaval, carnaval op school en natuurlijk 
de optocht! Eigenlijk dus gewoon alles dit 
seizoen! Ik hoop jullie te zien langs de kant 
van de weg bij de optocht of in de Sprong. We 
gaan er met zijn allen een geweldig seizoen van 
maken.

3x Naarden Alaaf! Alaaf! Alaaf! Alaaf!
jeugdprins dante

jeugdprins
dante

“We kregen 
allemaal serpetines 
en confetti over 
ons heen”

“Nou oma, die 
schrok heel erg 
haha.”

“Ik vond het 
wel een beetje 
spannend maar 
ook cool”
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adjudant
sam
Ergens in november leek het een heel 
gewone vrijdag. Mijn ouders zouden 
gezellig gaan eten bij Sjoerd en Marlieke, 
terwijl opa en oma bij ons kwamen 
oppassen. Niks bijzonders, dat gebeurt 
wel vaker. Vlak voordat ze vertrokken, wilde 
papa nog even met mij een balletje trappen 
op het pleintje. Natuurlijk ging ik mee! 

Ook Mees, mijn broer uit de Jeugdraad, Saar die 
Dansmarieke is, en onze overburen Trevor en 
zijn zusje Maeve sloten aan. Een doodnormale 
avond... dacht ik. Papa moest weg, maar 
wij bleven nog even spelen. Niet veel later 
verhuisden we spontaan naar Trevor z’n huis 
om te gaan robloxen. Achteraf bleek dat dit 
allemaal onderdeel was van een groot geheim 
plan van mijn en Dante zijn ouders. Zelfs Dante 
en zijn broertje Fedde, die zogenaamd bij Michel 
kwamen logeren, zaten in het grote complot, 
ondanks dat ze dit zelf natuurlijk ook niet wisten. 

We hadden het super gezellig, tot mijn vader 
belde. Of Dante en ik even wilden komen helpen 
bij Sjoerd, want hij had twee sterke mannen 
nodig. Ik had nog steeds helemaal niks door. 
Mees wilde mee, maar Michel had gezegd 
dat dat niet mocht, omdat het al donker was. 
Dus fietsten Dante en ik in 11 minuten samen 
naar Sjoerd. Marlieke deed open en zei heel 
vriendelijk dat ze blij was dat we konden komen 
helpen. 

We liepen nietsvermoedend de woonkamer in, 
en toen... Het Vestingnarrenlied. Aaron, Marc, 
Sjoerd die stond te koken met Maurice, papa, 
mama, Dylan,  José, confetti en serpentines!! 

Op  dat moment viel het kwartje: dit had 
absoluut met carnaval te maken! Na een mooie 
toespraak van Marc en Aaron kwam het hoge 
woord eruit: ik mocht dit jaar Adjudant worden 
van Jeugdprins Dante. Natuurlijk wilde ik dat! 

Onze moeders hadden in het geheim 
schitterende pakken geregeld. We trokken ze 
trots aan, proosten met kinderchampagne, 
liepen polonaise en aten precies wat bij een 
echte onthulling hoort: garnalencocktail, 
mosselen én onze favoriet, biefstuk met friet. 
Wat een avond! Maar... we moesten het nog wel 
geheim houden tot 16 november. 

En toen brak die dag eindelijk aan. De avond 
ervoor was de grote Hoogheid al onthuld. 
Mama vertelde dat het ene Michael de Lange 
was (achteraf bleek dit Lange Michel te zijn). Ik 
kende hem helemaal niet, maar ik geloofde het 
maar, al vond ik het wel een beetje vreemd. 
’s Morgens gingen we brunchen bij Niki en 
Michel. Steeds meer mensen kwamen binnen 
en niemand wist dat Dante en ik Jeugdprins 
en Adjudant zouden worden. We deden 
alsof het een gewone dag was. Tot papa, 

Michel, Dylan en Nick zogenaamd iets 
gingen halen bij ons thuis omdat er “niet 
genoeg eten” was. Een smoes natuurlijk. 
Toen ze terugkwamen volgde de grote 
verrassing: Michel was de Hoogheid, de 
vader van Dante én mijn vader werden zijn 

Adjudanten samen met Nick. Ik was van binnen 
super blij, maar moest nog even mijn mond 
houden. Na de brunch richting De Sprong. 
Daar speelde ik met de andere kinderen van de 
Jeugdraad tot het tijd was voor de onthulling. 
Net als papa eerder, kregen wij verraders 
maskers op. We liepen door het publiek richting 
het podium. 

Achter het scherm gingen de maskers af, de 
muziek werd aangezet en... we sprongen 
samen ons carnavalsseizoen in! Wat een feest. 
Wat een gejuich. Wat een moment om nooit te 
vergeten. Dit seizoen gaan we er iets fantastisch 
van maken, ik heb er enorm veel zin in! 

3x Naarden Alaaf! 
Adjudant Sam

“Dit had absoluut 
met carnaval te  
maken!”

“Maar... we moesten 
het nog wel geheim 
houden”

“Wat een feest. 
Wat een gejuich.”
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één van de oudste leden van 
de Vestingnarren.
In de rubriek “Wie is nu eigenlijk...”, ben 
ik op bezoek geweest bij Dhr. Herman 
Venderbosch. Zeg aub Herman want anders 
voel ik mij zo oud. Uhhh meneer Herman u 
bent geboren op 1 maart 1935 in Amsterdam 
en al 90 jaar, u had mijn vader kunnen zijn 
maar ik doe mijn best om deze zeer vitale 
meneer aan te spreken met zijn voornaam. 
Helaas is Herman al 10 jaar weduwnaar 
van Afra, zijn lieve vrouw. Herman en Afra 
hebben 2 kinderen Henk en Erna. 

Geboren in Amsterdam, maar zijn ouders 
hadden een café in Driemond, en in zijn jongere 
jaren ging Herman iedere dag op zijn klompen 
naar de Katholieke basisschool in Weesp. 
Lopend, want een fiets hadden ze niet in die 
tijd. Om 8 uur moesten ze iedere dag in de kerk 
zijn en om 9 uur begon de school. Na school 
weer lopend terug naar Driemond. Toen hij naar 
de Ambachtsschool in Amsterdam moest van 
zijn ouders voor de opleiding van machinebank­
werker, kreeg hij een fiets. 

Op zijn 18e kwam Herman in Naarden in de 
Turfpoortstraat wonen maar moest als snel in 
militaire dienst in Ermelo. Er werd verhuisd naar 
de Lambertus Hortensiuslaan en daarna is hij 
met Afra ingaan wonen op de Beijert in Naarden. 
Later hebben ze het hele huis kunnen kopen en 
zodoende woont Herman al ruim 60 jaar op de 
Beijert in Naarden. 

Van beroep was Herman machinebankwerker, 
eerst bij Van Houten en later bij Naarden 
International, het huidige Givaudan. Vandaag 
de dag mag hij nog graag klussen in zijn garage 
en weten een hoop mensen hem nog te vinden 
om iets te laten lassen of maken. 

Hoe bent u in aanraking 
gekomen met het carnaval?
Lang geleden liepen we een keer met collega’s 
van de chemische fabriek mee in de optocht en 
ik heb nog wel eens een fiets gemaakt waar we 
met 4 personen op konden fietsen. Concordia 
was in de straat hierachter en daar gingen we 
vaak naar toe voor het feest. 90 jaar jong en nog 
steeds komt Herman graag bij de Vestingnarren. 
Niet meer de hele avond want dat houdt hij niet 
meer vol, maar zolang het gaat komt hij toch 
even kijken. Ieder jaar gaat hij zeker nog een keer 
naar Den Bosch, of het nu is voor een nieuwe 
kiel of voor een gezellige avond met de Fluutjes. 
(Herman zijn zoon is lid van de blaaskapel van 
de Fluutjes.) 

Broeien 
Het bouwen van de karren voor de optocht werd 

Wie is...? dhr.
Venderbosch

steeds groter en ingewikkelder en dus gingen 
ze naar Nardinc voor het maken van de karren. 
Na afloop van de optocht zaten ze vaak nog na 
te kletsen over wie nu wat gebouwd had en 
waarom de prijs niet aan de juiste was uitgereikt. 
Er is altijd een vriendschappelijke strijd geweest 
tussen de fam. Koopmanschap, de fam 

Frakking, de brandweer en VVVL (Venderbosch, 
Venderbosch, Versteegh en Leebeek). Later werd 
er niet na de optocht maar voor de optocht al 
een tipje van de sluier van de kar opgelicht. 
Niet zoals nu dat er van een briefje wordt 
voorgelezen wat men wil gaan doen maar door 
het maken van een maquette, met vaak geen 
enkele aanwijzing erin. De grondlegging van het 
broeien is hierdoor ontstaan. 

Boshut
Als je van beroep metaalbewerker bent en 
heerlijk geniet van je pensioen, maar stilzitten 
echt niets voor je is dan ga je lekker gezellig 
werken bij de Boshut. Onder leiding van ‘ome” 
Henk Veenendaal worden daar op vrijwillige 
basis de mooiste karren gebouwd. Het aantal 
karren waar Herman aan heeft meegewerkt is 
niet meer op 2 handen te tellen want dat zijn er 
zovelen. Pratend over de Boshut gaat Herman 
helemaal glimmen van plezier. We hebben 
zoveel gelachen en lol gehad. Het was koud om 
te klussen maar we hebben daar feesten gehad... 
De boshut on tour, want 2 keer naar Hongarije 
en 1 keer naar Torremolinos en dat waren toch 
wel de mooiste feesten. 

01-03-2025
Een bijzondere dag want Herman werd 90. 
De buurt had de vlaggen uitgehangen en de 

“ik heb nog wel 
eens een fiets 
gemaakt waar 
we met 4 personen 
op konden fietsen”

“We hebben 
zoveel gelachen 
en lol gehad.”
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verjaardagvisite was volop aanwezig toen om 
12 uur de Fluutjes binnen kwamen om zich 
klaar te maken voor de optocht. Normaal gaat 
Herman eerst naar het Wapen en daarna naar 
het stadhuis maar deze keer wilde zijn dochter 
Erna via de Doorbraak naar het Hertenkamp om 
daar de optocht te bekijken. Daar was Herman 
het niet mee eens ,maar nou ja, vooruit dan 
maar. 

De bedoeling was dat hij op de Prinsen­
wagen zou mogen staan als verrassing maar 
die hebben hem helaas niet gezien. Gelukkig 
kwam de wagen van de Oud Prinsen voorbij en 
mocht Herman op deze wagen meerijden zijn 
Vesting in. Kippenvelmoment dat al die mensen 
daar stonden en hij op die kar. Geweldig vond 
hij dat. Daarna werd hij in het huis van de stad 

nog onderscheiden voor alles wat hij voor onze 
vereniging heeft gedaan. Hij was nog nooit zo 
dichtbij de vereniging geweest als toen.

Herman ziet er zeker niet uit als een 90 jarige 
heer. Hij is super vitaal en is nog steeds sportief. 
2 keer per week gaat hij naar de sportschool 
en roeit daar dan 15 min en doet een circuitje.

Maar hij fietst ook nog veel en vaak. 70-80 km 
tot 2 jaar geleden maar nu niet meer zover hoor. 
“Ik fiets nu nog maar 40-50 km en soms even 
naar mijn kleindochter in Amsterdam Sloterdijk.” 
(Heen en terug toch echt wel meer dan 50km.) 
Afgelopen zomer is hij nog even op de fiets naar 
SAIL Amsterdam gegaan. In de garage staan 2 
fietsen. Een gewone voor de ritjes in de buurt 
en een elektrische voor de langere afstanden. 
Heeft u ook een helm? Jaaaahaaaa In de doos 
daar ga je toch niet mee fietsen. 

Op mijn allerlaatste vraag wat wenst u de 
vereniging antwoordde Herman: “Een gezellig 
en plezierig feest voor nu en voor in de 
toekomst.” 

Wat was het gezellig bij Herman en wat een 
hoop verhalen heeft de razende reporter weer 
gehoord. Met een tot ziens bij het Prinsenbal 
neem ik afscheid. Bijna 91 jaar en we hopen dat 
we Herman nog lang bij de vereniging mogen 
verwelkomen want hij beleeft daar zoveel 
plezier aan.

de razende reporter

“Kippenvelmoment 
dat al die mensen 
daar stonden”
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Al 15 jaar 
geraakt  
door het  
virus

Bestuur van 
links achter naar 
rechts voor:

Sebas van den Brink
Algemeen bestuurslid

Paul Hartong
Voorzitter

Erik van Herwijnen
Algemeen bestuurslid

Kees Koopmanschap
Penningmeester

Ron Out
Algemeen bestuurslid

Sjoerd Jagersma
Algemeen bestuurslid

Jeffrey de Bruijn
Secretaris

Maurice Looman
Algemeen bestuurslid

Vijftien jaar geleden zette ik voor het eerst echt 
voet in de Sprong. Ik was Adjudant van Maurice 
Looman, Prins van Ravel 45, en samen met Roland 
Baar beleefden we een onvergetelijk jaar. Daarvoor 
was ik weleens in de jachthaven geweest, maar de 
wereld die zich ín de Sprong bevond, kende ik nog 
niet. Wat een ontdekkingstocht was dat!

Vanaf dat moment had het virus mij te pakken. Niet eentje 
waar je ziek van wordt, maar juist eentje die energie geeft: 
het carnavalsvirus. De sfeer, de saamhorigheid, het plezier...
waar vind je dat nog? Na een paar jaar in de Raad van Elf 
kwam er een plekje vrij in het bestuur. Ik nam met trots de 
taak als algemeen bestuurslid op me, met als belangrijkste 
verantwoordelijkheid: de optocht. Een mooie uitdaging, 
waarin ik het stokje mocht overnemen van Paul Hartong, 
die jarenlang deze taak tot in de puntjes verzorgde.

Paul werd in diezelfde periode onze voorzitter – en met 
recht. Een echte verbinder, een duizendpoot, iemand 
die áltijd weet wat er speelt binnen de vereniging. Met 
hem aan het roer, en een betrokken team om hem heen, 
vormen we een bestuur dat draait op passie, inzet en 
vooral heel veel plezier.

Naast de optocht mag ik me bezighouden met de 
verbroeder-, de kroegentocht- én de muntenkassa- 
commissies. Mooie onderdelen van het feest die allemaal 
staan of vallen met goede communicatie tussen de 
commissies en het bestuur. Want laten we eerlijk zijn: het 
zijn de mensen – de vrijwilligers – die deze vereniging 

dragen. Zonder hen geen optocht, geen boshut, geen 
thema-avonden of feesten. Zij zijn het kloppend hart van 
onze vereniging.

En dat geldt ook voor het bestuur. Samen zorgen we 
ervoor dat alles blijft draaien. Een kleine ode is hier zeker 
op z’n plaats:

•	 Paul Hartong, onze voorzitter, verbinder en 
onuitputtelijke krachtbron.

•	 Kees Koopmanschap, penningmeester en 
organisator van onder andere thema-avonden Naarden 
Pronkt en artiesten.

•	 Jeffrey de Bruijn, onze secretaris én digitale 
duizendpoot – van social media tot kaartverkoop.

•	 Sjoerd Jagersma, het gezicht richting de jeugd 
en horeca.

•	 Maurice Looman, mediator, organisator van 
optredens en mede-kartrekker van Naarden Pronkt.

•	 Ron Out, alleskunner op het gebied van bouwen, 
contact boshut, onderscheidingen en begeleiding van 
de Prins.

•	 En sinds dit seizoen: Sebas van den Brink, ons 
nieuwe bestuurslid en de schakel tussen Raad van Elf en 
bestuur – een frisse wind met tomeloze energie.

Natuurlijk doe ik hiermee nog velen tekort. Want wat we 
doen, doen we samen. Er zijn zoveel schouders waar dit 
feest op rust. Maar juist dát maakt het zo bijzonder. We 
zijn geen organisatie – we zijn een vereniging. Een plek 
waar vriendschap, betrokkenheid en gezelligheid centraal 
staat. Waar hard gewerkt wordt, maar ook hard gelachen.

En elk jaar weer kijk ik met trots om me heen. Want wat 
is het een feest om hier deel van uit te mogen maken.

3x Naarden Alaaf
Erik van Herwijnen

“Het zijn de mensen – de 
vrijwilligers – die deze 
vereniging dragen.”



de vestingnar carnavalsvereniging de vestingnarren70



de vestingnarcarnavalsvereniging de vestingnarren 71

Beste allemaal,
Ik ben Sebas van den Brink, 45 lentes jong, 
en samen met mijn wederhelft Nancy von 
Römer trotse ouder van twee kanjers: Julian 
(19) en Kiana (17). Elf jaar geleden raakte ik 
besmet met het carnavalsvirus bij C.V. de 
Vestingnarren. 

Zeven jaar geleden kreeg ik voor mijn verjaardag 
het beste cadeau ooit: een avondje ‘stage 
lopen’ bij de Raad van Elf. Dit gebeurde op 
rosenmontag en wat was dat een feest, dus 
dat smaakte zeker naar meer! Dus leverde ik 
een sollicitatiebrief van – jawel – elf pagina’s 
in en aan het begin van het volgende seizoen 
was het raak: ik mocht officieel toetreden tot 
de Raad van Elf.

SEBAS VAN DEN BRINK

Als lid van de carnavalsvereniging én Nardinc 
rolde ik al snel in allerlei vrijwilligersklussen; 
van het opknappen van de Sprong tot het 
bouwen van de Boshut 2.0. En dit jaar kreeg ik 
de kans om toe te treden tot het Bestuur. Mijn 
missie? De fantastische carnavaleske tradities 
in stand te houden. Samen met Maurice een 
verbindende rol te zijn tussen Nardinc en de 
Vestingnarren. Daarnaast ondersteun ik de 
mentoren van de RvE, al hebben die toppers 
met hun aanstekelijke drive eigenlijk nauwelijks 
hulp nodig.

En buiten het bestuur? Blijf ik natuurlijk gewoon 
lid van de Raad van Elf! Een toegewijd team van 
prettig ontspoorde kerels die er voor elkaar zijn 
en voor de vereniging staan, zowel bij feesten 

nieuw 
bestuurslid

als bij minder leuke momenten. Daarnaast blijf 
ik genieten van alle kleine en grote klussen: 
beetje verbouwen, beetje opbouwen, beetje 
Naarden Pronkt. Altijd met een club fantastische 
vrijwilligers. Dát maakt het zo mooi. 

We hebben een hele mooie saamhorige 
vereniging waar we met alle leden ontzettend 
trots op mogen zijn. Ik kijk enorm uit naar 
aankomend seizoen, met weer een fantastische 
nieuwe RAVEL die uit de hoge hoed is getoverd. 
En wel RAVEL LX!! 

Met een dikke carnavalsgroet en 3 maal Naarden 
Alaaf 
Sebas van den Brink 
Algemeen bestuurslid – CV de Vestingnarren

Het lijkt wel een traditie te worden binnen 
de Vestingnarren dat iedere Hoogheid in 
zijn seizoen zijn eigen shotje presenteert.

Zo waren daar de afgelopen seizoenen 
shotjes als limoncello, firemen, jägerbomb en 
dropshots. Zoals u in het magazine heeft kunnen 
lezen heeft de Hoogheid zijn hart verpand aan 
Zuid-Afrika. Het shotje van dit jaar heeft de 
naam Springbok, of in het Zuid Afrikaans een 
Springbokkie.

Het shotje zult u gedurende het seizoen vast 
nog wel een keer voorbij zien komen in een 
bijzondere combinatie van gifgroen en beige. 
Zo hoorde ik iemand zeggen: “Ik drink eigenlijk 
nooit shotjes, want ik hou het bij bier. Dit seizoen 
zou het zo maar eens kunnen veranderen, want 

dit is oprecht erg lekker”. Het shotje smaakt 
een beetje naar pepermunt chocolade. Een 
Springbokkie bevat ongeveer 16% alcohol. In 
vergelijking met bijvoorbeeld de Jägerbomb 
(40%) is het een lichtere optie voor een breder 
publiek.

Het Springbokkie dankt zijn naam en uiterlijk 
aan de kleuren van het Zuid-Afrikaanse rugby 
tenue (groen en goud/beige). Wilt u thuis 
ook eens springen als een bokkie, dan volgt 
hieronder het recept:

Benodigdheden:
•	 1 deel Amarula (Zuid-Afrikaanse roomlikeur)
•	 1 tot 3 delen Creme de Menthe (groene 

pepermuntlikeur). Dit is zeer persoonlijk en ook 
afhankelijk van de grote van het slotglaasje.

U serveert het shotje in laagjes om de 2 
kenmerkende kleuren te creëren.

1.	Giet de Creme de Menthe in een shotglaasje. 
Dit doet u omdat deze een hogere dichtheid 
heeft en naar de bodem zal zakken.

2.	Giet vervolgens de Amarula heel langzaam 
daar bovenop. Het beste kunt u de bolle kant 
van een theelepeltje nemen. Houd deze net 
boven de vloeistof, zodat de kleuren niet 
kunnen mengen.

U kunt nu uw shotje in een keer achterover 
slaan!

Tjikke tjakka. Proost!!!

springbokkie
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raad van 11
Met 11, plus een beetje extra mannen vormen wij 
de Raad van 11 van C.V de Vestingnarren! Met trots 
en plezier vertegenwoordigen wij de vereniging bij 
evenmenten in onze eigen Sprong, het Wallegat en 
soms ook zelfs daarbuiten.

Wat ons bindt is de passie voor feest maar ook de passie 
om een feest mogelijk te maken! Gebonden door een 
uniforme kledingstijl, die overigens streng gecontroleerd 
wordt door onze interne BOA’s, zijn wij een terugkerend 
gezicht van de vereniging!

Naast het feest wat ons door de aderen stroomt zetten wij 
ons in voor diverse dingen die we als vereniging doen! Zo 
helpen wij, samen met een heleboel andere vrijwilligers 
bij: het op- en afbouwen van onze feesten, maken wij 
deze Vesting Nar, worden sponsoren geregeld, wordt er 
onderhoud aan ons onderkomen gedaan, organiseren 
we de optocht, en nog veel meer! Nogmaals dit doen we 
samen met een heleboel vrijwilligers!

Nu het seizoen begonnen is en we een nieuwe Hoogheid 
hebben merken we weer hoeveel zin iedereen van de 
Raad erin heeft en zijn we druk om een feest te maken 
voor iedereen!

Genieten doen we dan ook van het feest maar zeker ook 
van het mogelijk maken! Laten we elkaar groeten met een 
Naarden Alaaf als we elkaar tegen komen!

Op naar een top seizoen!

3x Naarden Alaaf
de raad van elf

“Samen maken we het 
Wallegat nóg mooier!”

rv11 leden:
Calvin Groot
Ronald Cosman
Sjoerd Weerdenburg
Bas Dekker
Tobias Veenendaal
Pieter Bierlaagh
Hidde Pronk
Danny Westerink
Tim Sinkeldam
Rolf Hazelaar
Wouter Hoekzema
Jelle Rijerse
Jesper van den Berg
Johan Lassing
Sebas van de Brink
Bram Out

René Ploeger
Marcel Weerdenburg
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jeugdraad
Hoi, ik ben Trevor Hartong, 8 jaar en dit 
is alweer mijn 3e seizoen! Ik speel bij de Benji’s 
van rugbyclub ‘t Gooi. En in de straat spelen we 
heel vaak jachtseizoen. Deze carnaval wordt heel 
bijzonder voor mij want mijn vader is Prins Ravel 
LX!! En mijn neef Dante is gekozen als Jeugd­
prins! Ik kijk het meest uit naar het opvoeren 
van onze act en naar alle gezellige momenten 
in de Sprong! Ik heb superveel zin om lekker te 
feesten op de kar en de bühne samen met m’n 
neefjes Dante en Fedde en de rest van de Jeugd­
raad, alle Dansmariekes, de Raad van Elf en met 
papa en z’n Adjudanten!! We gaan er echt een 
heel groot feest van te maken!! 3 x Naarden Alaaf

Hoi ik ben Ties Jagersma, ik ben 10 (bijna 
11) jaar oud. Dit word mijn tweede jaar bij de 
Jeugdraad. Mijn hobby s zijn: voetballen, skiën, 
bowlen en carnaval vieren. ik kijk het meest uit 
naar de optocht. Ik hoop dat het weer zo leuk 
wordt als vorig jaar (toen was ik Adjudant). Ik heb 
er heel veel zin in. 3x Naarden Alaaf

Hoi ik ben Teun Jagersma ik ben 8 (bij-
na 9) jaar oud. Dit wordt mijn vierde jaar bij de 
Jeugdraad. Mijn hobby ‘s zijn keepen, skiën en 
mini golfen. Ik kijk het meest uit naar de op­
tocht. Ik hoop dat het leuke feesten worden. 3 x 
Naarden Alaaf

Hoi, ik ben Fedde Cosman. En ik ben bijna 
9 jaar oud. Dit wordt mijn 2e jaar bij de Jeugd­
raad. Mijn hobby’s zijn scouting, gamen en mijn 
vader helpen met klussen. Ik kijk erg uit naar de 
optocht en ik heb veel zin in de gezelligheid. 3x 
Naarden Alaaf

Mijn naam is Luc Rijerse, ik ben 9 jaar en dit 
is al mijn derde jaar bij de Jeugdraad. Mijn zusje 
Mara zit sinds dit jaar bij de Vestingsterretjes en 
mijn papa Jelle zit bij de Raad van Elf. Ik zit op 
judo en voetbal en ik kijk heel erg uit naar de 
optocht. 3x Naarden Alaaf

Ik ben Boris Bierlaagh, ik ben 11 -3 jaar 
oud en sinds 11-8 jaar zit ik bij de Jeugdraad! 
Buitenspelen, gamen, knutselen en feestjes vind 
ik het allerleukst Ik vind de optocht het mooiste 
van carnaval! Lekker op de wagen feesten en lol 
maken! Zin in een feestje heb ik altijd dus ik kan 
niet wachten! 3x Naarden Alaaf

Hoi, Ik ben Sil Bartoo en 8 jaar oud. Dit 
wordt mijn 3e jaar bij de Jeugdraad en ik heb 
er mega veel zin in! Ik speel rugby en sinds kort 
trommel bij Nardinc. Het meeste zin heb ik dit 
jaar in het kindercarnaval in de Sprong en de 
oefenmiddagen met de Jeugdraad!! Ik wens ie­
dereen een heel gezellig carnavalsseizoen! Alaaf!

Hoi, ik ben Vince Groot en ik ben bijna 9 
jaar. Dit is mijn vierde jaar bij de Jeugdraad en 
ik heb er weer onwijs veel zin in! Mijn hobby’s 
zijn drummen (net als opa Jos, prins Ravel XLI) en 
voetballen. Ik kan niet wachten tot we weer met 
de hele Jeugdraad lol mogen maken. We gaan 
er weer een feest van maken! 3x Naarden Alaaf!

Hoi, ik ben Fedde Smit en zit alweer voor 
mijn vierde jaar bij de Jeugdraad. Ik ben nu 8 jaar, 
1 februari word ik 9 jaar en ik woon in Naarden. 
Mijn broer Dante en mijn vriendje Vince zitten 
ook voor hun vierde jaar bij de Jeugdraad, mijn 
neefje Trevor zit er dit jaar voor het derde jaar bij 
en mijn opa Paul is voorzitter. Ik kan niet wach­
ten tot we weer in pak mogen, oefenen voor 
de act en uiteindelijk weer samen optreden. We 
hebben een hele leuke groep en gaan er weer 
een top jaar van maken! 3x Naarden Alaaf!

Ik ben Jelte Sinkeldam, ik ben 8 jaar oud. 
Dit wordt mijn derde jaar bij de Jeugdraad. Mijn 
hobby’s zijn buitenspelen en voetballen. Ik heb 
het meeste zin in G-carnaval en Kindercarna­
val. Mijn zussen zitten bij de Vestingsterretjes en 
mijn vader bij de Raad van Elf. 3x Naarden Alaaf.

leiders:
Marc Koopmanschap
Aaron van der Linden
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Hoi ik ben Pepijn Berger, 9 jaar, en ik zit 
al drie seizoenen bij de Jeugdraad. Carnaval in 
Naarden is het allerleukst, samen met al mijn 
vrienden, de muziek en natuurlijk de polonaise 
door de Vesting! Naast feestvieren hou ik van 
rugby, drummen en goochelen (handig als ik 
even confetti wil toveren). Samen maken we er 
weer een magisch carnavalsjaar van! Alaaf, Alaaf, 
Alaaf!

Hoi, ik ben Mees Berkhout en ik ben 8 
jaar oud. Dit is mijn 2e jaar bij de Jeugdraad. 
Dit jaar is een speciaal jaar voor mij, want mijn 
broer is dit jaar Adjudant van de Jeugdprins en 
mijn vader is Adjudant van de Hoogheid. Ook 
mijn tweelingzus Saar zit bij de dansmariekes. 
Ik verheug mij enorm dit seizoen en kijk uit naar 
het oefenen van de act en om samen met mijn 
broer op de kar te staan tijdens de optocht. 3x 
Naarden Alaaf

Ik ben Noah Jongerden, 8 jaar oud en 
dit wordt mijn 3e jaar bij de Jeugdraad. Mijn 
hobby’s zijn gamen en feestjes vieren. Ik kijk er 
het meest naar uit om op de kar te staan! Ik 
heb er weer zin in om er een feestje te maken!

Hallo, ik ben Damian van Wijngaarden 
ik ben 10 jaar en zit nu voor het 4e jaar bij de 
Jeugdraad. Heb er weer onwijs veel zin in vooral 
in de carnavalsoptocht. Tot dan en 3x Naarden 
Alaaf

Ik ben Benjamin de Vries. Ik ben 11 jaar 
oud. Dit wordt nu het 7e jaar dat ik bij de Jeugd­
raad zit. Ik hou heel erg van voetbal ook van 
gamen en natuurlijk carnaval. Ik kijk het meeste 
uit maar de act en kindercarnaval. En ik zou het 
super leuk vinden om Jeugdprins te worden 
of Adjudant.

Hoi Vestingnarren, Ik ben Abe Jagersma, 10 
jaar, en was het afgelopen seizoen Jeugdprins. 
Ik wilde heel graag nog een jaar Jeugdprins 
zijn, maar ik zit dit jaar gewoon weer bij de 
Jeugdraad. Wat ook fantastisch is! Het is wel 
mijn laatste jaar, want ik zit in groep 8 van de 
Godelindeschool. We gaan er met de nieuwe 
Jeugdprins, Adje en Jeugdraad weer een 
fantastisch seizoen van maken! Hopelijk zien 
we jullie allemaal op een van de feesten zodat 
we samen kunnen feesten!

75de vestingnar
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Vestingsterren
Maandagavond in het Gooi: de Tesla’s staan aan de 
lader, de latte-macchiato’s staan te wachten en de 
EsMa’s zijn in de maak. Maar niet bij ons. Wij, zeven 
Dansmariekes en twee trainsters met stalen kuiten, 
ruilen de latte’s in voor glitter, gardelaarzen en zweet 
en duiken de Sprong (Proms) in.

Hier klinkt het commando: “lachen naar het publiek, schat!” 
Onze warming-up? Een perfecte combinatie van knie 
heffen en Gooise roddel. Want tijdens carnaval in de Proms 
is half werk geen optie: glitters moeten tot in Bussum 
zichtbaar zijn, glimlach op standje ‘insta’ en haarlokken 
moeten tegen windkracht 10 bestand zijn.

Onze nieuwste Vestingster Emma dacht dat “Dansmarieke” 
iets was met gezellig huppelen. Nu weet ze: maandag is 
het Gooise equivalent van een bootcamp mét confetti. (Ze 
lacht nog steeds hoor – meestal.)

En wij? We lachen net zo hard. Want elke mislukte 
pinguïndraai is gewoon “creatief draaien” en elke glitter­
regen is een kleine Gooise regenbui van geluk. En als Robin 
en Bibi weer roepen: “Nog één keer!” weten we dat dat 
code is voor “minstens vijf keer”.

Dus als je met carnaval een daverend Alaaf! hoort en een 
wolk glitters je kant op waait... Geen zorgen. Dat zijn wij, 
de Vestingsterren, die het dak van Naarden eraf dansen 
– mét een klein Goois accent en een glimlach die glanst 
tot aan Oeteldonk.

Alaaf! 
Vestingsterren

“Maandag is het Gooise 
equivalent van een 
bootcamp mét confetti.”

vestingsterren 
van links naar 
rechts:

Emma Leijenhorst
Mauri Kok
Isa Stuijver
Cherine Stavinga
Sanne Krijnen
Dominique Eijpe
Imke de Leeuw

leidsters van 
links naar rechts:
Bibi Dekker
Robin Klaver
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Showsterren
Hoi ik ben Lynn en ben 12 jaar oud. Dit is mijn 
4e jaar bij de Dansmariekes. Naast dansen vind 
ik hockey en skiën ook erg leuk. Ik heb er weer 
mega veel zin in! 3x Naarden Alaaf

Hi, ik ben Sara en ik ben 11 jaar. Dit is mijn 5e 
jaar bij de Dansmariekes! Elk jaar kijk ik er erg 
naar uit om weer te beginnen, en de dansen 
weer te oefenen! Het leukst vind ik altijd de 
optocht en de optredens! Tot snel. Dan zie je 
me stralen op het podium! 3x Naarden Alaaf

Hoi, ik ben Isis en ik ben 11 jaar oud. Dit is mijn 
5e jaar al bij de Dansmariekes. Het dansen op het 
podium vind ik het leukst en de optocht! Dat is 
altijd feest! Laten we er een mooi carnavalsjaar 
van maken! Alaaf! Hoi, ik ben Kiki ik ben 13 jaar oud. Dit is mijn 

8ste jaar bij de Dansmariekes. Mijn hobby’s zijn 
dansen (hiphop en modern), en natuurlijk de 
Dansmariekes. Het leukste bij de carnaval vind 
ik de optocht. En voor de rest is het natuurlijk 
ook altijd super gezellig. 3x Naarden Alaaf

Mijn naam is Florentine, ik ben elf jaar. Dit 
is mijn tweede jaar Dansmariekes. Ik zit ook op 
rugby en paardrijden. 3x Naarden Alaaf! Hoi ik ben Julie en dit is mijn derde jaar bij 

de Dansmariekes. We hebben dit jaar een hele 
leuke groep.Naast dansen zit ik op voetbal en 
musicalles. Ik kijk uit naar de optredens en de 
optocht. Van mij 3x Naarden Alaaf

Hoi, ik ben Anna, ik ben 13 jaar jong. Dit is 
alweer mijn 8e jaar bij de Dansmariekes. Ik vind 
het super leuk dat mijn zus Isa mijn trainster 
is. Buiten dansen houd ik ook veel van turnen 
en mijn paard: Bennie. Mijn favoriete flashmob 
is van Vieze Jack: De hut verbouwen. Ik heb er 
weer super veel zin in! 3x Naarden Alaaf

leidsters:
Mauri Kok
Isa Stuijver
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Vesting
sterretjes

Hoi, mijn naam is Keet Hazelaar. Ik ben 
6 jaar oud en dit is mijn eerste jaar bij de 
Dansmariekes. Mijn vader, Rolf, zit bij de Raad 
van Elf en mijn overgroot opa Theo Visser was 
Prins Ravel Vll. Ik heb het meeste zin in de 
optocht. Komen jullie ook kijken? 3x Naarden 
Alaaf!

Hoi ik ben Mara, ik ben 6 jaar en dit is mijn 
eerste jaar bij de Dansmariekes. Mijn vader 
Jelle zit bij de Raad van Elf en mijn broer Luc 
bij de Jeugdraad. Ik kijk er enorm naar uit om 
mijn danspakje aan te doen en te zwaaien naar 
iedereen die komt kijken naar de optocht!! 3 keer 
Naarden Alaaf!!

Hoi, ik ben Saar Berkhout en ben 8 jaar 
oud. Dit is mijn 3e jaar bij de Dansmarieks. Mijn 
broers Mees en Sam zitten bij de jeugdraad en 
ik was erg verrast toen ik zag dat mijn broer 
Sam dit jaar Adjudant van Jeugdprins Dante 
mag zijn. Ook mijn vader is dit jaar Adjudant 
van Hoogheid Ravel LX. Dit wordt voor mij dus 
een heel speciaal seizoen. Ik verheug mij enorm 
op het oefenen van de act, het optreden en om 
samen met mijn broers op de kar te staan. 3x 
Naarden Alaaf!

Hoi, mijn naam is Maud de Boer. Ik ben 
5 jaar oud en dit is mijn eerste jaar bij de 
Dansmariekes. Ik kijk erg uit naar de optocht 
en kindercarnaval. Mijn vader Kasper en oom 
Lesley hebben beide in de Jeugdraad gezeten 
en zijn Adjudant geweest. Opa André heeft ook 
in de Raad van Elf gezeten en was Adjudant van 
Ravel XXXII. 3x Naarden Alaaf

Hi ik ben Jaina. Ik ben 6 jaar en dit is mijn 
allereerste jaar bij de Dansmariekes. Ik heb het 
meeste zin in de carnavalsoptocht. Wist je dat 
mijn tante aan de route woont? Kan ik mooi 
zwaaien! 3x Naarden Alaaf

Hoi, ik ben Jill, 9 jaar en ik zit bij de 
Dansmariekes door de familie Hulkenberg. 
Dit jaar wordt mijn eerste optreden dus ik 
vind het nog wel spannend. Dus heel goed 
aanmoedigen! Dank jullie wel, liefs Jill

Hallo, mijn naam is Evi Koopmanschap 
en ik ben 6 jaar oud. Ik keek altijd heel graag 
naar de optredens van mijn nicht Lynn bij de 
Dansmariekes en nu ben ik er zelf eindelijk ook 
bij! Ik vind dansen superleuk en heb er heel veel 
zin in. 3x Naarden Alaaf!

Hoi, ik ben Nienke, ik ben 8 jaar, mijn hobby’s 
zijn hockey en dansen. Dit is mijn derde jaar 
bij de Vestingsterretjes. Ik vind de optocht en 
kindercarnaval het allerleukste. Mijn zus zit 
ook bij de Vestingsterretjes, mijn broer bij de 
Jeugdraad en mijn vader bij de Raad van Elf. Ik 
heb zin in dit jaar. 3x Naarden Alaaf

Hoi, ik ben Benthe en ik ben 10 jaar. Ik zit voor 
het derde jaar bij de Vestingsterretjes. Mijn 
hobby’s zijn tennissen, schaatsen en dansen. Het 
leukst van de carnaval vind ik kindercarnaval en 
op de kar bij de optocht. Mijn zusje zit ook bij de 
Vestingsterretjes, mijn broertje bij de Jeugdraad 
en mijn vader bij de Raad van Elf. Ik heb heel erg 
veel zin in dit jaar. 3x Naarden Alaaf

leidster:
Muriël Waanders
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de leden 
administratie
VESTINGNAR VAN HET JAAR

22 jaar  
Hoftapster

Nou zeg, had je ons dat een paar jaar geleden verteld, 
hadden wij je niet geloofd! Maar dit jaar mochten 
wij de wisselbeker voor Vestingnar van het Jaar in 
ontvangst nemen! Een hele eer en stiekem ook een 
klein feestje voor alle administratiehelden onder ons. 

Want terwijl de polonaise binnen al in volle gang is, 
staan wij, gewapend met een scanner en een grote 
glimlach bij de deur de ledenpassen te controleren. Elk 
feest, elk evenement: we staan er! Want carnaval draait 
om saamhorigheid. Wij zorgen dat iedereen er veilig en 
gezellig bij kan zijn. 

Als ledenadministrateur ben ik meestal de stille kracht 
achter de schermen. Ledenlijsten bijhouden, nieuwe 

aanmeldingen verwerken, contributies checken. Klinkt 
misschien niet feestelijk, maar hé, zonder administratie 
geen polonaise! En dat dit gewaardeerd wordt, voelt als 
een warm bad vol pils en confetti. 

Deze wisselbeker krijgt een ereplekje. Maar wij dragen hem 
in gedachten op aan alle stille krachten die samen zorgen 
dat deze vereniging blijft draaien. Eén ding staat als een 
paal boven water: In Naardens oude veste is carnaval het 
beste! Bedankt voor deze prachtige erkenning – enne... 
de ledenpassen blijven welkom, zolang je ‘m niet vergeet!

3x Naarden Alaaf!
René & Mirjam
de ledenadministratie

Wat is een Hoftapster eigenlijk? Een Hoftapster 
zorgt ervoor dat de Hoogheid, Adjudanten, Raad 
van Elf en andere mensen in functie zoals DJ, licht- 
en geluidsmensen niet droog staan. Letterlijk en 
figuurlijk.

Het was de openingsavond van Prins Ravel XXXVII en ik 
zag dat Jenneke Baart hulp nodig had met het halen van 
drankjes. Wist ik veel dat dit de functie van Hoftapster 
was? Jenneke wilde hiermee stoppen en vond mij wel 
een geschikte opvolger. Zo gezegd, zo gedaan. En zo is 
het gekomen dat ik Hoftapster werd. Ik groeide in mijn rol 
en mijn initiatieven werden op prijs gesteld. Dat ik op een 
gegeven moment af en toe een rondje water tussendoor 
ging serveren, kreeg wisselende reacties. Eigenlijk alles 
tussen enthousiasme en afgrijzen. Toch bleef ik dat stug 
volhouden en nu is het niet meer weg te denken. Ook al 
vinden sommigen nog steeds dat water voor de vissen is.

Hoewel ik het nog steeds leuk vind om Hoftapster te zijn, 
heb ik ook wel behoefte aan wat meer vrijheid. Niet meer 
verplicht vroeg aanwezig zijn bij alle evenementen en wat 
meer gezellig kletsen en dansen in de zaal. Aan het begin 
van het seizoen had ik daarom aangegeven dat dit mijn 
22ste en laatste jaar als Hoftapster zou zijn.

Op Blauwe Dinsdag werd ik op het podium geroepen door 
de Hoogheid, Adjudanten en Raad van Elf. Na mooie woor­
den mocht ik een cadeau uitpakken en dat waren twee 
kaarten voor het concert van Ladies of Soul. Daarna kreeg 
ik een hele mooie (en zware) bokaal in de vorm van een 
tap voor 22 jaar Hoftapster. Een super leuke verrassing 
en een aandenken dat thuis op een prominente plaats 
komt te staan.

Met carnavaleske groet en 3x Naarden Alaaf,
Tanja Lensen
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Lieve Narrinnen en beste Narren,
Ook in deze editie van De Vestingnar een bijdrage 
van de u welbekende Prinsensociëteit “Ravel” van 
uw vereniging. In deze Sociëteit bevinden zich de 
Prinsen die in het verleden het gezicht mochten 
bepalen van uw vereniging. 

Na hun regeerperiode als Prins Ravel gaat men niet 
verloren voor de vereniging, want als club van wijze 
mannen pleegt men twee keer per jaar overleg en 
komen tot bewonderenswaardige besluiten ten gunste 
van de vereniging. Dat één en ander gebeurt in een, uw 
vereniging waardige, ambiance zal duidelijk mogen zijn. 
Zo zijn we al bij elkaar geweest om Ravel LIX op te nemen 
in onze Sociëteit op de 11e van de 11e.

Afgelopen seizoen hebben deze ex-Hoogheden weer een 
positieve, verrassende, maar vooral hilarische bijdrage 

Prinsensociëteit 
“Ravel” 

geleverd op o.a. onze tweede soosmiddag, dit keer een 
fantastisch rondrit op een Solex, als motorbende “De 
Ravelino’s”, door het “Rijk der Vestingnarren”.

Maar natuurlijk ook op de Rose Montagmiddag als 
bedienend personeel in ons Cafe ’t Sprongetje, onder 
de bezielende leiding van Chef du Patron, Ravel XXXVII 
(Ruud Wiffrie), wat wederom een super geslaagde middag 
is geweest.

Het komende seizoen zullen wij als Sociëteit weer van ons 
laten horen en op verrassende, ludieke en carnavaleske 
wijze ambassadeurs blijven voor onze vereniging.

Het bestuur der Prinsensociëteit “Ravel” bestaat heden ten 
dage uit:
Grootkeizer Ravel XXXVI (Carlo Groot)
Grootklerk Ravel L (Andre Weintjens)
Florijnenbeheerder Ravel XLVI (Stef Koopmanschap)
Opperschenktuit Ravel LII (Olav Westerink)
Steekhouder Ravel XLIX (Joost Geerling)

Met een 3 x Naarden Alaaf,
Opperschenktuit Ravel LII

“Een fantastisch rondrit 
op een Solex, als motor­
bende “De Ravelino’s”
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Boshut
Op het industrieterrein van Naarden staat 
sinds 2 jaar de Nieuwe Boshut van onze 
vereniging. Iedere woensdagochtend 
komen hier 11 pensionados samen, die 
met veel enthousiasme en inzet werkzaam
heden voor de Vestingnarren verrichten.

Vaak wordt er gedacht dat dit een groep 
“oude mannen” is, die daar alleen voor de 
gezelligheid komt, maar niets is minder waar. 
Het is een gemêleerd gezelschap, waarbij 
een aantal jongeren nog geen 60 jaar zijn en 
de oudste is de 90 jaar reeds gepasseerd. Het 
barst van de kwaliteiten als het bijvoorbeeld 
gaat om houtwerk, ijzerwerk, lassen, schilderen, 
elektriciteit, motortechniek en zo kan ik nog wel 
even doorgaan.

Iedere individu heeft dus zijn eigen specialiteit 
en sommige zijn wat meer allround en helpen 
waar het nodig is. Wat ik persoonlijk heel 

bijzonder vind, is het feit dat de “oude garde” in 
het begin aangaf dat het nooit meer zo gezellig 
zou worden zoals het in het verleden was en dat 
men hier nu volledig op teruggekomen is. Het 
is gewoon gezellig om met elkaar lekker bezig 
te zijn en iets moois te creëren.
Voor intimi is het wel bekend wat hier gedaan 

wordt, maar voor de overige personen wil ik 
hier wel een grove uiteenzetting doen, hoe een 
gemiddelde dag eruit ziet. Om 9.11 uur komt 
iedereen binnen en drinken we gezamenlijk 
koffie, waarbij de actualiteiten doorgenomen 
worden, de gezondheidssituaties van diverse 
personen besproken, ouderdom komt tenslotte 
met gebreken.

Om 9.33 uur wordt er gestart met het klussen, 
waarbij momenteel de jeugdwagen een 
volledige metamorfose ondergaat. Zonder 
overdrijven kan ik wel zeggen dat dit de 
blikvanger van de optocht gaat worden! Helaas 

“Het is gewoon 
gezellig om met 
elkaar lekker 
bezig te zijn”

“En om 15.11 uur 
is het tijd voor een 
klein biertje.”

kan ik niet verklappen hoe deze eruit gaat zien, 
maar actueel en prachtig wordt het absoluut.

Om 11.11 uur is er weer koffie, met regelmatig 
een klein gebakje, en 22 minuten later, wordt het 
werk weer hervat. Vervolgens wordt de lunch 
om 12.33 uur genuttigd en deze is altijd prima 
verzorgd. De ene keer met een balletje gehakt, 
of een lekker soepje, maar ook een uitsmijter 
mag niet ontbreken.

Daarna wordt er nog even 2 uur stevig 
doorgewerkt en om 15.11 uur is het tijd voor een 
klein biertje. Zo sluiten we weer een prachtige 
dag af en de week erna gaan we weer lekker 
verder waar we gestopt zijn.

Mocht je een keer willen komen kijken, dan ben 
je op een woensdag altijd welkom.

Namens alle Boshut vrienden
Roland Baar

“actueel en 
prachtig wordt 
het absoluut”
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Wallenkraaiers on tour!!!
Ik sta toch af en toe van mijzelf te kijken. 
Het is begin oktober en dacht laat ik eens 
op tijd beginnen om een stukje te schrijven 
voor de carnavalskrant. Naja, krant kan ik 
het niet noemen, dan doe ik het tekort. Het 
is altijd een prachtig magazine met mooie 
verhalen over enthousiaste mensen en 
gebeurtenissen. Nu dus ook weer van de 
Wallenkraaiers.

Vorig jaar heb ik het over de Keukenhof gehad 
en dat er dan zoveel internationale gasten van 
ons genieten. Ook dit jaar weer en daar hebben 
we zelfs een mooi optreden aan over gehouden 
in Martfeld. De muziek en het enthousiasme 
waren de reden dat we daar geboekt werden, 
En nee, niet googelen waar het ligt want dat 
vertel ik meteen.

Martfeld ligt in Duitsland, in de buurt van 
Bremen. Wij waren daar uitgenodigd voor een 

Erntefest, oftewel oogstfeest. Spelen op een 
zondagmiddag!!! Poeh, dat leek ons wel wat en 
we waren trots dat we gevraagd werden. Maar 
ja, hoe regelen we dat logistiek?

3,5 uur heen maar ook weer terug en ja op een 
zondag. Huren we een bus of eigen auto? Is 
het mogelijk dat we maandag pas terug gaan? 
Allemaal vragen maar gelukkig hebben we 
onze eigen Mammaloe. We konden blijven 
slapen in een fantastisch hotel. Je begrijpt dat 

de bezetting geen probleem was. Wat een leuke 
twee dagen waren dat. En wat was het weer 
goed dat we dit met zijn allen hebben gedaan. 
De beelden op facebook en instagram zeggen 
genoeg. Het leuke is dat we voor volgend jaar 
ook weer gevraagd zijn. Mooi he?

Terwijl ik dit schrijf, zijn we volop aan het spelen 
bij de Oktoberfesten. Dit jaar hebben we vijf keer 
ons outfit veranderd voor de dirndl en lederhose. 
Er zijn zelfs mensen die besluiten om dit thema 
te gebruiken voor hun eigen feest en ik vind het 

“Het leuke is dat 
we voor volgend 
jaar ook weer 
gevraagd zijn. 
Mooi he?”

“Het geeft toch 
iets extra aan de 
feesten”

een topthema. Het geeft toch iets extra aan de 
feesten en de muziek is ook weer heel anders.

Dan nu weer richting de carnaval. En dat duurt 
niet lang meer. Tijd om het jasje weer uit de 
mottenballen te halen. Is het nog in orde of kan 
het nog worden opgepimpt? Het antwoord is 
JA!! Ook de Wallenkraaiers hebben een eigen 
embleem. Is ie niet leuk? Die hoort natuurlijk 
op je jasje. Want het is geen carnaval zonder de 
Wallenkraaiers.

Dit mooie embleem is verkrijgbaar bij onze 
Mammaloe Ada. Ik zou zeggen: Doen!!!

Namens de Wallenkraaiers wens ik iedereen een 
mooi en gezellig carnavalsseizoen toe. In goede 
gezondheid en af en toe een lekker biertje en 
hopelijk veel mooie jasjes.

3x Naarden Alaaf!
Tante Annemieke

“Want het is geen 
carnaval zonder de 
Wallenkraaiers.”
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Kraaien aan 
carnaval
Wij zijn KAC met een C! Ofwel: Kraaien Aan 
Carnaval! Een naam die na 11 biertjes snel 
was geboren in november 2009 toen het 
begon met driemaal Alaafse vriendinnen 
uit Naarden – Mariska Jansen Mulder, 
Joyce Koopmanschap en Renske Holzken 
(die nu met veel minder kleding carnaval 
viert op Curaçao). Hier bloeide een nieuwe 
oergezellige Naardense carnavalsgroep op!

Inmiddels hebben we hier een volwaardige 
groep van 11 x 2 leden van weten te maken 
met een serieus archief vol met fantastische 
herinneringen. Een enthousiaste vrolijke 
loopgroep die elk jaar met een flinke dosis 
humor, creativiteit en gezelligheid, werkt aan 
de voorbereidingen voor de carnavalsoptocht 
van de Vestingnarren. 

Zodra het thema bekend is, ontploft de 
groepsapp, zoeken we naar de juiste link binnen 
het thema en starten we onze bekende reeks 

van minimaal 11 vergaderingen - compleet met 
voorzitter en notulist. De eerste 11 minuten zijn 
bloedserieus, daarna vloeien de ideeën (en de 
drankjes) rijkelijk en ontstaan de plannen voor 
het nieuwe carnavalsseizoen. 

De gezelligste tijd breekt aan van knutsel-, 
klus- en heuse naaisessies. Iedereen draagt 
een steentje bij aan het kleurrijke, creatieve en 
vrolijke eindresultaat. We kijken ltijd ontzettend 
uit naar de dag van de optocht! IJskoud?? 
Wij KACers trotseren met warmte, trots en 
saamhorigheid de winterse buien! 

Naast de optocht zijn wij ook actief bij andere 
carnavalsactiviteiten; de playbackshow, helpen 
met het opbouwen en afbreken van de feestzaal, 
de muntverkoop, de Vesting Nar bezorgen, en 
natuurlijk het opdrinken van het bier – ook niet 
geheel onbelangrijk! 

Vanaf half november tot en met de carnaval zien 
we elkaar wekelijks, soms vaker dan onze eigen 

“Gelukkig volgen 
de BBQ’s, feestjes 
en gezelligheid 
vanzelf”

familie. We eten samen eitjes, stemmen onze 
outfits met elkaar af en hebben zelfs onze eigen 
jasjes, kielen en truien. Na de carnaval is het dus 
altijd wel even flink afkicken.  

Maar KAC is niet zomaar een loopgroep 
binnen de carnaval. Wij zijn ook een hechte 
vriendengroep geworden, met een gezonde 
dosis zelfspot, slappe humor, fijne gesprekken 
en een eindeloze liefde voor carnaval. Gelukkig 
volgen de BBQ’s, feestjes en gezelligheid vanzelf 
– want KAC is er altijd voor elkaar. 

Alaaf!
Kraaien aan carnaval

“De eerste 
11 minuten zijn 
bloedserieus”

“de Vesting Nar 
bezorgen”
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carnavalsvereniging de vestingnarren

deelname 
optocht
Thema optocht: 
“Winterspelen in het Wallegat”
Er zijn verschillende manieren waarop u actief betrokken kunt zijn bij het vieren van 
carnaval. Voor de creatievelingen onder ons is “de Optocht” wellicht de aangewezen 
mogelijkheid om uw boodschap over te brengen aan de inwoners van Naarden en 
toeschouwers. Bent u na het lezen van dit magazine enthousiast geworden, of heeft u 
“de Optocht” vorig jaar bekeken en gedacht: ‘Dat kan ik ook!’ Dan bent u van harte uit­
genodigd om deel te nemen aan de langste stoet van boven de rivieren van pracht- en 
praalwagens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Erik van Herwijnen, 
telefoon 06 - 29 57 77 94. E-mail: optocht@vestingnarren.nl. Op onze website kunt u 
eventueel een aanmeldingsformulier downloaden.

Route van de optocht
Op zaterdag 14 februari 2026, aanvang: 13.11 uur 
Opstelling op de Amsterdamsestraatweg te Naarden, 
r.a. over de brug naar de Meerstraat
r.a. Vaartweg
l.a. Churchillstraat
l.a. E. de Bruijnstraat
r.d. Anne Meursstraat
l.a. Keverdijk
r.a. Burg. Visserlaan
l.a. Kon. Wilhelminalaan Burg. v. Wettumweg
l.a. Westwalstraat
r.a. Burg. Wesselingplein
l.a. Cattenhagestraat
r.a. Marktstraat
Ontbinding van de optocht op het Adriaan Dortsmanplein

N.B. Wilt u a.u.b. tijdens de optocht 

uw auto NIET in genoemde 

straten en op pleinen parkeren!

Prijswinnaars
CARNAVALSOPTOCHT VAN DE 
AFGELOPEN JAREN

1973	 G.H.J. Huizen
1974	 Familie Frakking
1975	 Prinsenconvent
1976	 Familie Frakking
1977	 G.H.J. Huizen
1978	 Familie Frakking
1979	 Tuinbouwschool Naarden
1980	 Brandweervereniging ”Alarm”
1981	 Groep Amsterdamsestraatweg
1982	 Zwemvereniging ”De Otters”
1983	 Brandweervereniging ”Alarm”

1984	 Zwemvereniging ”De Otters”
1985	 H.H. Venderbosch/Versteeg/Leebeek
1986	 Familie Koopmanschap
1987	 C.V. ”De Beresteiners”
1988	 Dames C.V. ”De Vestingnarren”
1989	 Familie Koopmanschap
1990	 H.H. Venderbosch/Versteeg/Leebeek
1991	 Geen optocht
1992	 Familie Koopmanschap
1993	 Familie Koopmanschap
1994	 Familie Koopmanschap

1995	 L.M.R.
1996	 ”IJskoud de lekkerste”
1997	 ”IJskoud de lekkerste”
1998	 Familie Koopmanschap
1999	 L.M.R.
2000	 L.M.R.
2001	 L.M.R.
2002	 Groep Amsterdamsestraatweg
2003	 Naardense Toneelverenigingen
2004	 Fam. Koopmanschap
2005	 LINC

2006	 De AA groep
2007	 LINC
2008	 Ik blauw van jou
2009	 ”IJskoud de lekkerste”.
2010	 LINC 
2011	 Familie Koopmanschap
2012	 Te doorzichtig
2013	 Groep Amsterdamsestraatweg
2014	 LINC
2015	 LINC
2016	 ”IJskoud de lekkerste”

2017	 De AA groep
2018	 Familie en Friends
2019	 ”IJskoud de lekkerste”
2020	 ”IJskoud de lekkerste”
2021	 Geen optocht winnaar
2022	 Geen optocht winnaar
2023	 ”IJskoud de lekkerste”
2024	 Oh Oh Naarden
2025	 Groep Amsterdamsestraatweg
2026	 ?
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Prins Ravel LX en Prins Ravel LX en 
Jeugdprins dante, Jeugdprins dante, 

Samen met hun Samen met hun 
gevolg, wensen u een gevolg, wensen u een 
Carnavalesk 2026!Carnavalesk 2026!
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